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CUMARTESI 


350 KURUS 


Kuruluş yık: 1921, Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Ecevit: Evren, 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLER 


Tamüd 


KUZEY Ë! Harab 


EMEN 
OSANA 


Silahlı 
Kuvvetlerin 


tepkisini ortaya koydu” e kamet Kus 


Bir Ali 


gruplar arasında şiddetli çarpışmalar oluvor 


120 km. yakla 


“Silahlı kuvvetlerin gölgesinde iktidar olunamaz” 


ANKARA( ÖZEL) Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile haftalık görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada muhalefetin Sıkıyönetim konusundaki iddiaları karşı- 


© İhracata yönelik yatırımlar ile 


sında Silahlı Kuvvetlerin turizm tepkisini Genel Kurmay Başkanının açıklıkla or- yatırımlarında, taya koyduğunu söyledi. 
ale Met yabancı sermaye 


özendirilecek 


Hasan Korkut, © Yeni düzenlemede, 


tnt OE OLALIM 


Çin 
Vietnama yeniden görüşme önerdi 


PEKİN/BANGKOK( AJANSLAR) Çin Halk Cumhuriyeti, sınır anlaşmazlığı konusunda görüşmeler yapılması için Vietnam'a yeniden resmen bir öneride bulundu. Pekin'deki Vietnam büyükelçiliğine iletilen notada, Çin şöyle diyor: "İki ülke arasındaki sınır uyuşmazlığının çözümü için iki taraf temsilcilerinin mümkün olan en kısa zamanda bir görüşme yapmalarını öneriyoruz Notada, Çin'in ihtar harekatına başladi ği gün olan 
17 Şubatta da benzeri bir görüşme önerisinde bulünduğu hatırlatıldı. 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Batının ileri sürdüğü şartlardan biri yerine getirildi 


abancı sermayenin yurda girişi kolaylaştırılacak 


4 
AP'den e * . 
istifa etti 
ANKARA (ÖZEL) 

Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut, dün Adalet Partisinden istifa etti. 
Korkut, istifasını bir mektupla AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'e bildirdi. 

Son olarak AP Ortak Grup Toplantısına ve Bütçe oylamasına katılmayan Korkut'un istifası uzun süredir beklenmek- te idi. Bazı AP'liler ise Korkut için "O zaten 

(Devamı 52.7, sü.3'de) 


Kapı gene açık 
Doğu Perinçek 


ENELKURMAY Başkanı Orgeneral Evren'in 28 Şubat günlü gazetelerde yayınlanan açıklaması, hiç bir yorum gerektirmeyecek kadar açıktır. MHP ve AP'nin sıkıyönetime yönelttiği eleştirilere, herkesin anlayacağı bir dille cevap verilmektedir. 

Genelkurmay Başkanının, sıkıyönetim hakim ve savcılarının seçimi konusunda söyledikleri özellikle dikkat çekicidir: 

"Bu seçimde sadece, daha önceki sıkıyönetim dönemlerinde görevlendirilmiş ve bazı çevrelerce hedef alınmış hakim ve savcıları, yeniden aynı göreve getirmemeye azami itina gös- , terilmiştir." 

Orgeneral Evren sıkıyönetimin "sert isteklerine de şu cevabı vermektedir: (Devamı 


“ olması 


ZAFER BAŞAR 
İstanbul o Çerrahpaşa Hastanesi civarında dün sabah saat 10:30'da meydana gelen olayda, Hastaneye para götüren ambulans ve polis otosu 
tarandı. 15 milyon 181 
bin 704 lira çalındı, bir odacı öldürüldü. Gaspedi- 


(Devamı 52.7, sü.4'de) Devrik İran Başbakanı Şahpur 
Bahtiyar'ın 

Iğdır'da görüldüğü öğrenildi 


ERZURUM (ÖZEL) * 


Devrik İran Başbakanı Şahpur Bahtiyar'ın Iğdır" da görüldüğü, sıkıyönetim makamlarına ihbar edildiği öğrenildi. Sıkıyö- 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Fotoğrafta soyguncuların kurşunlarıyla ölen odacı Salih Dursun'un cesedi görülmektedir 


milyon çalındı, bir kişi 


Ambulansın bütün camları paramparçaolmus.İçin- 


de akan kan ve kurşun izleri görülmektedir. 


pi 


angiz0ğ, 


i 


Soyguncularla, polis arasında çıkan çatışmada, bü- 


tün camları kırılan polis otosu görülmektedir. 


yabancı 

girişimcilerin kâr 

transferi hakkı, 

garantı 

HABER MERKEZİ 

Yabancı sermaye uygulamasında yapılacak değişiklikler ve getirilecek yeni uygulamalar belirlendi 

Hazırlanan "yabancı sermaye uygulamasına ilişkin ilkeler ve ek yönetmelik''e göre uygulanacak yabancı sermaye politikasının temel ilkesi o larak yabancı sermayenin yurda girişinin kolaylaş tırılması ve ekonomiye katkısının artırılması saptandı 

Yeni düzenlemeye gö- 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


ASO Başkanı 
Yazar: “Ülkemiz kendi gücüne dayanarak, darboğazdan çıkabilir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yazar, “ülkemizin bugünkü ekonomik darboğaza girişinde milletçe hepimizin belli payı vardır" dedi. 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yazar, “1978'den 79'a Genel 


(Devamı 54.7. sü.7'de) 


Türkiye'de üretiliyor, yabancı para ile satılıyor. Türk Lirası başaşağı giderken yabancı paraların değeri hızla karaborsada yükseliyor Bu uygulamanın Türki ve'ye ne yararı var? 


Barzani O 


m iy BEKLER ©76 Yaşındaki Kürt lideri 
Iran'a gitmeye hazırlanıyordu 


Kürdistan Demokratik Partisi eski liderlerinden Molla Mustafa Barzani, 


dün ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 
Kanser olan Barzani İran' 

(Devamı sa.7, sü.7'de) 


4i lira 


© Otomobil, traktör, kamyon, minibüs ve konuttan sonra şimdi de gümrükteki malların dövizle satılmaya 


MUHİTTİN SİRER Hükümetin döviz getir mesi için masa başında yaptığı hesap çarşıda döviz yerine döviz karabor- 


sası getirdi. 

Montaj tekniğiyle üretilen otomotiv sanayii ürünleri ve ülkede büyük ölçüde sıkıntısı çekilen konutun Türkiye'de döviz ile satılması doları karaborsada 47 liraya 


yükseltti. 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


Bulutoğlu:”KiT'lerin özel şirketlerdeki hisseleri, 

döviz karşılığı 

yurt dışındaki işçilere satılacak” 


ANKARA (AA) İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin (KİT) özel şirketlerdeki hisselerinin döviz karşılığında yurt dışındaki işçi- 
(Devamı Sa.7'de, Sü.5'de) 


gm tm 


li özi, idi 


Pahalılığı tartışmaya mahkum muyuz? 


Aşağı yukarı bir aydır sizlerle pahalılık konusunu tartışıyoruz. Pahalılığa karşı ne gibi tedbirler alınabilir? 
Gazetemize birçok öneriler geldi. Kimi şakayollu olan bu önerilerde patlcan sapı kurutmaktan, zam gelme- den bol miktarda vesikalık resim çektirmeye kadar birçok fikir ortaya atılıyordu. Ama bize mektup yazan bütün okuyucularımız bir noktada birleştiler: Bütün bu tedbirler yaşayabilmek içindir, yoksa pahalılığı durdurmak için değil. 

Şimdi , okuyucularımızdan yeni tedbirler düşünmelerini istiyoruz. 
Çünkü yeni yeni zamlar geliyor. 
Tepeden tırnağa her şeye. Zaten biz istemesek dahi siz bunları düşünmek zorunda kalıyorsunuz. 

Emperyalist ülkeler kendi bunalımlarının yükünü geri ülkelere yıkıyorlar. Böylece, bizim Ecevit Hükümeti gibi birçok hükümet kara kara ekonomik sorunları düşünüyor. 
Hükümetler, sorunları halkın üzerine yükleyince, böylece sıra bize geliyor. 
Ve bizler düşünmeye başlıyoruz. 
Kısacası filanca büyük ülkenin dış ticaret açığıyla, IMF'yle, konsorsiyumla, patlican sapı kurutması arasında çok yakın bir ilgi vardır. Hükümetlerimiz, bizleri sap kurutmasıyla uğraştıracaklarına, bu tür kuruluşlarla ilişkilerin kökünü kurutsalar sorun çözülür mü acaba? 

Bizce bir kısmı çözülür. Dışa bağımlılığa son verilmesi, kendi yağımızla kavrulmamızın sağlanması, birçok bunalımın önüne geçecektir. 
Böylece örneğin, döviz bulunmaması yüzünden iğneden. ipliğe birçok maddenin piyasadan çekilmesi ve astronomik fiyatlarla satılması önlenmiş olacaktır. Yabanca patentli karayolu ulaşımı ve otomobil montajcılığı yerini deniz ve demiryollarıyla kitle taşımacılığının alması, petrol açığını giderecektir. Milli petrol (o politikası dışarıya avuç açmamızı önleyecektir. Ama bü- 


tün bunlar iki ayağımızdan ancak birini yere basmamızı sağlar. 

İki ayağımızı birden yere bas mak için, bütün kaynaklarımızı harekete geçirmek gerekir. Bugüne kadarki hükümetlerin yaptığı gibi, "tasarruf” diye halkın boğazını sıkacak yerde üretimi geliştirmek gerekir. 
Bu imkanlar Türkiye'de var mıdır? 
Bizce vardır ve yurdumuzun milyonlarca dönüm toprağında yatmaktadır. Enkaza ve uygulanan batakçı politikaya rağmen çok şükür bugüne kadar kıtlık görmediysek bu, yurdumuzun zenginliğine bağlıdır. Eminiz ‘ki, tarımda toprak ağalığı temizlense, milyarlarca liralık gelir halkın hizmetine sunulsa, milyonlarca insan ağa ve tefeci bağımlılığından kurtarılsa bu zenginlik Türkiye'de daha on milyonları besler. 
Mesele, bir yandan lüks tüketimi teşvik edip, bir yandan da halka "savurganlığa son" diye tehdit savurmakta değildir. Halk zaten ne buluyor ki, ne savuracak. Pahalılığı önlemek üretimi artırmakla mümkündür. Kısıntı ise ancak lüks tüketim- de olabilir? Hangi lüks tüketim mi? 
Her gün televizyonda görüyoruz. 
Reklamların yüzde sekseni çikola- ta, makyaj malzemesi, ciklet, meşrubat, lüks kumaş ve halı ve mobilyaya ayrılıyor. Bu reklamların sadece film paraları bile kimbilir kaç köye yol, elektrik , su, okul getirmeye yeter. 

Biz bu meseleyi tartışaduralım. 
Meclisten bir bütçe daha çıktı. 
Yeni zamların ve yeni vergilerin de ucu göründü. Biz de pahalılık tartışmasının sonuçlarını özetleyip, hükümete bütçenin hayırlı olmasını diliyoruz. Bu bütçe, aradan bir yıl geçtikten sonra, Mart 1980'de acaba ne sonuç verecek? Bunu aslında hepimiz adımızı bilir gibi biliyoruz. Ve hükümetin de bildiğine eminiz. Pahalılık tartışmasının yapılmayacağı günlerin yakın olması dileğiyle. 

i x 


Süleyman Ayten'in anısına 


UZLUÇAYIR mahallesi muhtarı Süleyman Ayteni 212. 
1979 günü kaybettik. Süleyman Ayten, ülke içeri - sindeki, | terörcübölücü faaliyetlere karşi mücadele eden, buna karşı ülkemizde barışı, özgürlüğü ve birliği savunan bir yurtseverdi. 


Fikirlerinden dolayı insanlara kaba kuvvet uygulanamayacağını, meselelerin kardeşçe tartışıla - rak, çözülebileceğini savunuyordu. Mahallemizde kargaşalık çıkaran ve halka zarar veren tutum ve davranışta olanlara karşı mücadele eder , yaptıklarının zararlarını onlara anlatır ve ikna etmeye çalışırdı. Sabırlı ve yüreği halk sevgisiyle dolu bir kişi olarak, halkın birlik ve beraberliğinin sağlanması için çaba gösterirdi. O'nun bu yapıcı ve birlikten yana tutumu en başta sahte solcuları tedirgin ediyordu. Ama O, bu tutumun Türkiye halkının çıkarları doğrultusunda olduğunun bilincindeydi. 


Tuzluçayır'da o ha'kın birliğini bozan ve halkı te 


Mehmet Yücel 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Tuzluçayır Mahallesi Temsilcisi 


dirgin eden sahte solcular birçok emekçinin önünü çevirip saldırdıkların- da ya da kendi aralarındaki post kavgasını silahlı çatışmalara kadar götürüp mahalleyi kavga arenasına çevirdiklerinde onlara karşı çıkıyor ve halka karşı özlerini teşhir ediyordu. 


Süleyman Ayten fikir ayrılığı yüzünden saldırı- ya uğrayan bir genci sahte solcu bir grubun elin- den kurtarmak istediği zaman kendisine "faşist muhtar" dediklerini bize anlattıktan sonra, "kim faşist ? Halkın oylarıyla muhtar seçtiği ben mi, yoksa halka saldıranlar mi? " dedi ve sahte solcuların kendilerinden olmayan herkesi düşman görüp saldırdıklarını be lirtmiştir. 


“Faşist dövmek" adı 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


BEŞİKDÜZÜ TRABZON 


Sayın Yüksel Çakmur 


altında, mahalledeki akrabalarını görmeye gelen dört inşaat işçisini maceracıların dövmesi olayına büyük bir tepki göstererek işçileri dövenlere, sokakta adam çevirip döve rek faşizme karşı mücadele edilemeyeceğini aksine bu tür hareketlerin faşistleri güçlendirdiğini ve onlara yaradığını anlütmıştı. 


Mahallemizde halkın 


çıkarlarını savunan muh- 


tar, Halk Evinin yapımın da da olanca gücüyle çaba gösterdi. Ayrıca Tuz- 


luçayıra çeşitli sosyal hizmetlerin O getirilmesi için çalıştı. 

Süleyman Ayten'le 


son olarak evinde kitap bulundurduğu gerekçe- 


siyle tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra gö- 


rüştüm. Rahatsız olduğu için tutukluluk süresince 


Bulgar uzmanı getirmekle, Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatıyorsunuz 


TARSUS MERSİN 


KOZAN ADANA 


Sayın Türkiye yöneticilerine 


Politikanın sandalye tepişmesi olmadığını ne zaran göreceğiz? Halktan yana iktidar olmak, halktan parti olmak sözleri laf olmaktan ne zaman çıkacak? 


sesleniyorum 


Bu halkın oylarıyla eylemiyle düzen değişikliği istediğini, bunun özlemiyle yandığını hepiniz gördünüz. Bu istek ve özlemi kullanarak oy aldınız. İktidar oldunuz. 


"TÜRKİYE'DE 


ANARŞİ” : 


AYDINLIK 
GAZETESİNİN 
ENLEDİĞİ 
AÇIK OTURUM 


Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi) Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi) Örsan Öymen (Milliyet gazetesi) Doğan Yurdakul (Aydınlık gazetesi) 


Genel Dağıtım: 
TÜR-DA 

Hamam Sokak No:4 Cağaloğlu-Istanbul 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AYDINLIK 


YAYINLARI 


251TL. 


HİKAYELER EJ 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 


Genel Dağı: TÜR DA Coğakığlu Hamam sok. No: 4 


yeryüzü yayınları Isteme adresi Pk 1384 Sirkeci IST 


TCDD 


Hamam yine aynı ha- 


mam. Tas yine aynı tas. 
Sadece düzen yerine hamamın sahibi mi değişiyor acaba? 

Burjuva yine aynı vurgununu sürdürür. Peri padişahının sarayları yine yerli yerinde. Dilene,devşirile bulunabilen üç beş kuruş dövizin çoğunu yine onlar lüks tüketimleri ve gezileri için deve yaparlar. Buna göz yumulur. Yine aynı fiyatlar. 
Satıcı aracının insafına uygun satar herşeyi. 

Yine fakir halk gecekondusunda, köyünde yolsuz, susuz, elektriksiz, doktorsuz. Yine itilip kakılan, horlanan o. Yine torpilsiz işi bitmeyen. Yine işsiz, yine yoksul, yine umutsuz halk. 

Yine kötü olduğu için değişmesini, değişmesi gerektiğini söylediğiniz o kahrolasıca toplum düzeninin, suça iterek cezaevlerine doldurduğu kader kurbanlarının çilesi. 

Saymakla bitmez. Dün kötü olan ne varsa, bugün de yine aynı onlar. 

Bu halk bir umutla beklerdi. Bu umudu yemeyin, tüketmeyin efendiler. 


Cezaevinden bir tutuklu 


£SKİŞEHİR LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ MÜESSESESİ (10.000 Kg. BAKIR KAPLI ELEKTROD SATIN ALINACAKTIR) 


1— Müessesemiz ihtiyacı olan 10.000 Kg. BAKIR KAPLI ELEKTROD, 

Teknik Şartname, Tip Mukavele ve Eksiltme Şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 

2— Eksiltmesi 19/3/1979 tarih Pazartesi günü Saat 14.30'da Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 


3— Muvakkat teminat 


teklif tutarının % 7'sidir. 


4— Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 

5— Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkåt teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 

6— Bu işle ilgili Şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 

7— E.L.M.S. eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser- 


besttir. 


(Basın: 11730 — 245) 


ISTANBUL 


Atatürk 19 Mayıs'ı Türkiye gençliğine emanet etti 


Sayın Çakmur, bugünlerde sporseverlerin, gençlerin gözleri size dikilmiştir. Bazıları “Hayatta böyle bir şey görmedim, sporda da bağımlılık varmış" diyor. 

Gençlik bir şeyi kendi özgücüyle yapmak ister. Diyorsunuz ki, 19 Mayıs böyle daha iyi geçer. Şimdiye kadar 19 Mayıslar kötü mü geçti? 


Atatürk 19 Mayısları Türkiye gençliğine emanet etti. Başkalarına değil. 


Hasan Toprak 


Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, 
19 Mayıs Bayramının 
şimdiye kadar sönük ve monoton geçtiğini ileri sürüyor ve bunu önlemek için de bağımsızlığın en azgın düşmanı Rus piyonu Bulgaristan'dan zman alıyorsunuz. Sanki biz bayramımızın nasıl kutlanacağını bilmiyoruz. 

Sayın Çakmur, 

Biz bağımsızlık hareketinin nasıl olacağını Mustafa Kemallerden, Hasan Tahsinlerden öğrendik. Siz Bulgar uzman getirmekle onların kemiklerini sızlatıyorsunuz. 


Bir Grup 
Öğrenci Adına 
Mustafa Atalay 


SİRKECİ 


» İSTANBUL 


İşte her gün süren hayat kavgası 


GÜN BAŞLIYOR 


Yukarıdaki de İstanbul'da 


iki resim 

Eminönü'nden. Geçen gün araba vapuru lodos yüzünden iskeleye yanaşamayınca yurttaşlar böyle in- 


meye çalıştılar. Arka planda görülen yaşlı teyze ise gözü kesmediği için nasıl inerim diye düşünüyor. 

Vapurdan atladılar ve şimdi de hınca hınç dolu otobüse binmeye çalışıyorlar. : Çoğu şimdiden işe geç kalmış bile. 

İşte bir günün başlangici... 


sağlıgından kaygı duyduġumu söyleyerek geçmiş olsun dedim. Bana "anarşinin kaynağının fikir öz gürlüğü olmadığını" söyledi ve "vatandaşın oku duğu kitaptan ötürü tu tuklanmasıyla cinayetlerin önüne geçilemeyeceğini, kargaşalı ğın kaynağının Rusya, Amerika MHP ve sahte solcular olduğunu ve hükü metin anarşinin kaynak larının üzerine gitmesi gerektiği" ni belirtti, Bundan sonra da mahalledeki baskılara karşı çıkacağını 


söyledi, CHP'nin vurup kırmama ve dengeci siyasetine karşı olduğunu anlattı. Bu dengeci siyasetin ülkede terör ve bölücü faaliyetler yürütenleri güçlendirdiğini, istikrarsızlığı artırdığını biliyordu, Bu siyaset *terkedilmediği sürece ülkemizin beladan kurtulamayaca- 


teror ve 


K.MARAŞ 


gını savunuyordu, Basına, mahallede arama yapılması ve evlerinde kitap bulunduran kişilerin tutuklanması üzerine bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan dolayı yeniden gözaltına alındı 

Sahte solcular O'nun arkasından "eğer muhtar basına açıklama yapma saydı ve açıklaması gaze tede yayınlanmasaydı ölmezdi" diye propaganda yapıyorlar. Onların gerçek yüzlerini mahalledeki faaliyetlerinden tanıyan Süleyman Ayten ise basına yaptığı açıklamada onlara şöyle cevap veriyordu: "Halka saldıran ve birçok yurtseverin kanını akıtan MHP ve onun yandaşı güçler bugün halkımızın başına bela olmuşlardır. MHP okullarda, sokaklarda, fabrikalarda halka saldırılar düzenlemektedir. Diğer taraftan sözde devrimci geçinen sahte solcular da bölücülük ve kargaşalık yaratmaktadırlar. Ülkemizde, birlik, özgürlük vè barışı engelleyenler bunlardır." 

Süleyman Ayten'in anısı, birlik, barış, ve özgürlük çabasına güç katacaktır. x 


Andırın'ın Kıyıkçı ve Üzücek köylülerinin bitmeyen çilesi 


"DSİ, yerlerimizi yok pahasına elimizden aldı” 


Aslantaş Barajının sularını bırakması üzerine, Andırın'ın Kıyıkçı ve Üzücek köyleri sular altında kaldı, birçok hayvanları boğuldu. Köylü- 


ler, evlerini, hayvanlarını bırakıp, canlarını zor kurtardılar 

Kendileriyle görüştüğümüz köylülerden Hüseyin Erdinç ve İlyas Karaoğlu, şunları anlattılar 

Hüseyin Erdinç: “Kayıkçı köyünde yedi yıldır oturmaktayız. DSİ, yerlerimize, 1973 yılında, 2000-25000 lira kıymet biçti. Ağaların top- 


raklarına ise, 18.000-20.000 lira kıymet biçtiler. Aslantaş Barajını yapan yetkililer, bizlere gözdağı vererek, ""Tarlalarınızı vermezseniz, su- 


ları bıraktığımızda, seller altında kalırsınız" dediler. Mecbur kaldık, elimizdeki tarlaları yok pahasına istimlak ettirdik. Elimize geçen parayla da hiç bir iş çeviremedik, rezil olduk." 

İlyas Karaoğlu "DSİ evlerimize, üçer bin lira kıymet biçti, yerlerimizin değeri 15-20 bin lira olduğu halde. Verdiğimiz beyannameye göre kıymet biçtiler. Biz beyannameyi sadece evler için vermiştik. Bunlar ona dayanarak, bahçemizi, ahırımızı, evin önündeki arsayı, tümden 
3 bin liradan aldılar. Buna itiraz için, bir gün 
birleşip, tekrar gittik. Ankara'dan takdir komisyonu gelecek dediler, fakat, hiç kimse gelmedi, 6 yıldır bekliyoruz 

“Biz takdır komisyonunu bekledik, ama onlar istimlak etmek için beklemediler. Durumu- 


muz budur, halimiz parişan." 


GERZE SİNOP 


İzzet Dalyan 


Acaba Çandağı'nda insanların yaşadığından, hükümetin haberi var mı? 


Gerze'ye bağlıdır Çandağı. İlçeye uzaklığı 75 
km. 52 hanedir. 250 civa rında insan yaşar. 6 km yakınına kadar yağmur, kar yağmazsa araba ç əlir Bu 6 km'lik yoldan telde cambaz 


misali geçmek gerek. Yoksa aşağıda "Kanlı Çayla kucakla 


şırsın. Kış me:sim'nde yaya yol 30-35 km uzar Ovsa volumuz her seçim öncesi yapılır Tabii beyler oylarını koparana kadar 


Ça: dağı, her türlü sosyal haklardan mahrum, çile ve dert doludur. Eğitim ve öğretimden nasibini alamamış Çandağı. En yüksek tahsil ilkokul. O kutamıyor baba çocukla: rını. Çandağlının derdi çocuk okutmaya kalmıyor ki. Her türlü çile, dert burada, 

Başlıca geçim kaynağı çiftçilik ve gurbetçilik Her türlü uğraşı köyümün soluğunu kesmiyor. 

Hükümetin, devletin bizden haberi var mi so rusu sorulur durur. Yok tur diyemiyoruz. Çünkü buralara oy avcılığına Çıkıyorlar. Geçmişte olduğu gibi 1977 seçimlerin- 


de de oylarını CHP'ye verdiler. o Önceki hükümetlerden farklı hiçbir 


şey yok. Bizim için artık hükümetlerde bir fark yok 


Çandağı'nda yol yok, 


okul yok, su yok, gaz yok ve insanca yaşama yok. Yıllarca, yol yapacağız, su akıtacağızlara 


kandık durduk. 

Hadi bunlara ileride çare bulur hükümet. Ya şu halka kurşun sıkan ellere karşı bari savaş açsa MHP ve bunların kol ve bacakları Kars'ı, Elazığ'ı, Sivas'ı, Malatya'yı, K.Maraş'ı, vb. kana buladılar Bu yöreler ve daha birçok yerde halk düşmanlıgı, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi düşmanlığı yaptılar ve yapıyorlar. Bizim suyumuz, yolumuz bu yıl da dursun. Fakat hükümet bu eli kanlı katil yuvalarının üzerine bari gilsin. İstiyoruz, bunu diliyoruz. 

Çandağı'ndan Anadolumdaki tüm emekçi ve yurlsever kardeşlerimize kucak dolusu selamlar 


Bir Okuyucu 


Aydınlık f} 


Analar ne arslanlar doğuruyor!... 


Kükresene aslanım! 

Kükrüyorum ya efendim. Miyav-miyav! 

Cinayet şebekelerinin üzerine yürüsene... 

Yürüyeceğim efendim. Miyav-mi yav.. 

Anarşinin kaynağı? 

Kaynağı kurutacağız efendim. Miyav-miyav.. 

Katliamlar durmuyor... 

Duracak efendim. Miyav-miyav... 

Nasıl duracak? 

Durduğu zaman durmuş olacak! Miyav-miyav.. 

Bedrettin Cömert, Doğan Öz, Abdi İpekçi' nin katli? 

O kadarı olacak! Miyav-miyav.. 

Kontrgerilla? 

Öyle bir şey yok efendim! Miyav-miyav... 

Var diyordunuz ama? 

Dün dündür efendim! Miyav-miyav... 

MİT? 

Düzelteceğiz efendim. Miyav-miyav.. 

Sıkıyönetim? 

Sürdüreceğiz efendim. Miav-miyav... 

Soyulan bankalar? 

Soyulan soyulsun, soyulmayanlar bizimdir! 
Miyav-miyav.. 

Kurşunlanan insanlar? 

Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir! Miyav-miyav... 

Enkaz? 

Kaldıracağız efendim. Miyav-miyav... 

Ne zaman? 

Gelecek ayın son Çarşambasında efendim! 
Miyav-miyav... 

Kuyruklar? 

Kısaltacağız efendim. Miyav-mi yav... 

Yokluklar? 

Bulunduracağız efendim! Miyav-miyav... 

Pahalılık? 

Ucuzlatacağız efendim. Miyav-miyav... 

Dış politika? 

Pardon. Tahtaravalli mi dediniz efendim? 
Miyav-miyav... 

Petrol? 

Kaddafi sağolsun! Miyav-miyav... 

Ekmek? 

Ekmek bulamayan pasta yesin efendim! Miyav-miyav... 

Sigara? 

Samsun bulamayan, Malboro içsin efendim! 
Miyav-miyav... 

Zam? 

Zam şifadır efendim! Miyav-mi yav... 

İşsizlik? : 

Herkes kendine iş arasın efendim! Miyav-miyav.. 

Siyaset? p 

Denge, denge, yine denge efendim. Miyav miyav. 

Köpekler havlıyor! 

Ben onlari kuş diliyle yola getirmesini bilirim efendim! Cik-cik! 

Onlar kuş dilinden anlamıyor... 

Demokrasiden vazgeçeme yiz efendim. Miyav: miyav... 

Öğrenim özgürlüğü, can güvenliği... 

Miyav-miyav... 

Asgari geçim indirimi? Vergiler? 

Miyav-mi yav... 

Krediler? 

Vermediler ne yapayım? Miyav-mi yav.. 

Kükresene aslanım. Bak kükrersen IMF amcan sana kredi verecek!... 

Kükrüyorum ya efendim. Miyav-ıniyav! 

Heyt be! 

Analar ne arslanlar doğuruyor? 


DÜNKÜ |, 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
8 9101112 


SOLDAN SAGA: 1) Bir işin Sirri, canalıcı noktası anlamında bir deyim, 2) A merika kıtasında eski ve zengin bir uygarlık - Su akıtmak için yere açılan oluk - Demiryolu. 3) Üzerine yaprak, çiçek ve dal motifleri işlenmiş mor kadifeden giysi. 4) Fizikte bir kanun - Yük katarı, 5) Tersi yüzük taşı yapımında kullanılan, parlak ve değerli bir taş - Bir mikroskop camı. 6) Uçurum, derin yarık - Hatırlama, aklınâ gelme. 7) Kesilen ağacın yerde kalan kütük dibi - Tersi giysi, giyecek. 8) Yapma, yerine getirme - Gövdesi tüylerle örtülü olup, uçabilen hayvanlara denir - Kimyada Selenyum'un si mgesi . 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Televizyonda çizgi film olarak da gösterilen, tahtadan yapılma, masal kahramanı çocuk. 2) Şöhret, nam - ABD'de bir liman kenti. 
3) Uluslararası standartlara göre eğitim yapan Up fakültelerinde, fen bili mlerinin okutulduğu birinci sınıf Tersi benzemezlik, ayrılık. 4) Ünlü Osmanlı tarihçisi - Kimyada Kalsiyum'un simgesi. 5) Kimyada Sodyum' un simgesi - Bir şaşkınlık ünlemi. 6) Sayıların yazıldığı saat yüzü. 7) Tersi koşul - Tersi bir yabancı basın ajansının simgesi. 8) Temize çıkmak, beraat etmek. 9) Tersi Hollanda'nın uluslararası kısaltması - Tersi vesâirenin kısa yazılışı. 10) Tersi Savumana exvleainin ziddi. 11) Doğu müziğinde dört dizeden oluşan şarkı türü. 12) Rumlarca kutsal sayılan pınar 


3 Mart 1979 


ALMANYA'NIN SESİ RADYOSU 


Kuzey-Güney Yemen çatışması 


© Güney Yemen Ordusu, Sovyet danışmanları tarafından eğitiliyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Almanya'nın Sesi Radyosu 2 Mart 1979'da Güney Yemen'in Kuzey Yemen'e karşı giriştiği saldırı ile ilgili olarak bir haber - yorum yayınladı. Almanya'nın Sesi radyosunun bu vo- 


rumunu kısaltarak sunuyoruz: 


Arabistan Yarımadası- nın en güneyindeki ucun- da yer alan Kuzey ve Güney Yemen arasında uzun yıllardan beri anlaşmazlık hüküm sürüyor. 
Bir tarafta Suudi Arabistan tarafından desteklenen Batı yanlısı Yemen Arap Cumhuriyeti, öte yanda da Sovyet yanlısı aşırı solcu Aden rejimi. 
Bu iki ülke arasında küçük ya da büyük bir sürü anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlıklar en üst düze- 
yine 24 Haziran 1978 
tarihinde 'ulaşti. Kuzey Yemen Devlet Başkanı 


Lockheed Rüşvet Davası sonuclandı 


Rüşvet alan eski İtalya savunma bakanı, hapse mahkum oldu 


ROMA (AJANSLAR) 

İtalya eski Savunma Bakanlarından Mario Tanassi, Lockheed Uçak Şirketinden rüşvet almak suçuyla iki buçuk yıl hapse mahkum oldu. Tanassi, tutuklanarak cezaevine kondu. 

İtalya Yüksek Mahkemesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı General Duilio Fanali'yi de bir yıl dokuz ay hapis cezasına 


çarptırdı ancak cezayı daha sonra tecil etti. 
Eski bakan ve Hava 


Kuvvetlerinin yanı sıra. 
Loçkheed firmasının temsilcileri ve "'Lobicileri" de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. 


Karamanlis. 
Orta Doğu 


gezisini tamamladı 


ŞAM (AFP-AA) 
3 günlük resmi bir ziyarèt için Şam'a gelen 


Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, ziyaretini tamamladıktan sonra dün Şam'dan ayrıldı. 

Karamanlis, Suriye Başbakanı Muhammed 


Ali El Halebi ve Suriyeli bazı bakanlar tarafından uğurlardı. 
Hareketinden önce bir açıklamada bulunan Yunanistan Başbakanı Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmede Orta Doğu sorunu ile Kıbrıs sorununa çözüm konularında tam bir görüş birliğine varıldığını, her iki sorun için Birleşmiş Milletlerce kabul edilen karar tasarılarının uygulanması gerektiği sonucuna ulaşıldığını söyledi. 


Denge politikasına karşı yeni bir uyarı 


Cumhuriyetçi 
Parti, Carter'ın politikasını eleştirdi... NGTON 


(AFP-AA) 

Cumhuriyetçi Parti ulusal komitesince dün yayınlanan bir bildiride, Başkan Carter'ın izlediği askeri politika sert eleştirilere uğradı. Cumhuriyetçi Parti bildirisi, aynı siyasetin izlenmesi halinde, askeri üstünlüğün Sovyetler Birliği'ne geçeceğini belirtti. 

“Ulusal güvenlik konusunda Başkan Carter' ın yönetiminin sayısız başarısızlıklar kaydettiğini" bildiren açıklama, ABD'nin müttefik olarak güvenilebilirliğini yitirdiğini ve askeri yönden barışı koruma gücünün zayıfladığını belirtti. 

Aynı bildiride, Sovyetler Birliği ile ABD arasında henüz imzalanmayan SALT II anlaşması da eleştirildi ve böyle bir anlaşmanın ABD'yi stratejik açıdan zayıf duruma düşüreceği açıklandı. 


Yarbay Ahmet Hüsnü El 


ve reaksiyoner çevrelerle işbirliği yapması ve özellikle Sovyetler Birliği ile olan ilişkileri tehlikeye düşürmüş olması idi. Daha sonra Devlet Başkanlığı ve Başkanlık Konseyi liderliğine o zamana kadar Başbakanlık görevin- 


Gaşmi, Sana'da Güney de bulunan Ali Nasır Mu- 

Yemenli bir diplomatın hammed getirildi. Aslınbavul içinde yanında ge- da rejimin güçlü kişisi Utirdiği bir bombanın pat- Jusal Kurtuluş Cephesi 

laması sonucu ölmüştü. Birlik Partisi Genel Sek- 

Arap Birliği'ne üye tai Abdül Fettah İsmail'di. 


onbeş ülkenin Güney Ye- 


men'i bu sü 


ra Güney Yemen'de kan- 


lı bir 


sorumlu tuttuğu ıkâstten iki gün son- GÜNEY YEMEN'DE 


darbe yapıldı. Dar SOVYET ETKİNLİĞİ 


be sonunda ülkenin Dev- 


let Başkanı Rubaya öldürüldü. Bunun nedeni, U- 


lusal 


Birlik Partisinin gösterdiği resmi gerekçeye göre, 


Ruba 


İşte bu iktidar değişi minden beri, Güney Yemen'de Sovyet etkinliği giderek arttı. 20 bin kişi- den oluştuğu sanılan Gü ney Yemen ordusu, bugün 1500 kadar Sovyet 


Kurtuluş Cephesi 


vi'nin emperyalist 


danışmanı tarafından eği: Yemen birlikleri üc cep Nitekim Suudi Arabis Manata yam anay, tiliyor. Fettah İsmail'in heden tank desteğinde ve tan bu selişmeler kars zey Yemen başkenti Saiktidar dayanağı olarak uçaklarla hücum etmek sında, Lübnan'daki Arap na'ya 120 kilometre ka- kabul edilen 55 bin kadar te, Bununla birlikte Gü Barış  Gücü'nde göre dar yakkıştıklırı bildirili-Parti milisi de Kübalı da- ney Yemen de çok sayı yapmak üzere verdiği as yor. Güney Yemen kuvnışmanların eğitiminde. daki Bedevi kabilelerinin keri birliklerini geri cek veien barken doğr Eg Ülkede, siyasal tutuklula- Güney Yemen birlikleri mek kararı almıştır. Yine | Kodan ilerliyor e ici rı sorguya çeken ve gere- ile birleştikleri yolundaki Suudi Arabistan'ın silahlı Ge RS aklama UU Pea PEELE babalia henüz doğrulan- birliklerini alarma gecir tan Rus taraftarı gruplar - ş diği ve izinde bulunan as la Kuzey Yemen hüküme- 


manın daha bulunduğu bildiriliyor. Güney Ye men'in iç güvenliğinden 


sorumlu olan kişi ise, Iki Yemen arasındaki Bu arada, ABD'nin Ku ATEŞ KES KABUL Sovyet Gizli Haber Alma bu anlaşmazlık ve silahli zey Yemen'e silah gön . EDİLDİ 

örgütü ileri gelenlerinden çatışma, sözkönusu ülke dermeyi hızlandırdığı a Kuzey ve Güney Ve- olan Vladimir Şarayev lerin Kızıl Deniz girişin o çıklanmışlır İngiltere men hükümetlerinin Irak Şarayev daha önce de Et: de taşıdıkları büyük stra- nin de bazı uçak ve pilot e E ei 


KOMŞU ÜLKELERDE HUZURSUZLUK 


ölgede huzursuzluğa yol açıyor 


© Bu huzursuzluk, Kızıldeniz girişinin Batılıların petrol ulaşım yolu olması nedeniyle daha da artıyor 


diği haber verilmektedir 


keri görevlilerin kışlaları na geri dönmelerini iste 


kuvvetleri, 
Kuzey Yemen haşkentine 


@ Ateşkes kabul edildi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Güney Yemenin Kuzev Yemen'e karşı giriş- 


tiği sakın devam ediyor. 


pışmalar oluyor. 


sonucunda Cumartesi gü- 


yopya'da görevli idi tejik önem nedeni ile ları bu arada da askeri da nü Yürürlüğe girmek üzere - b komşu ülkelerde de bü nışmanları Umman Emir ateş kes ilan etmeyi ka- 

Bir süreden beri de yük huzursuzluklara yol  liği'ne gönderdiği Arap bul ettikleri açıklandı. 
vam etmekte olan çatış; açmış bulunuyor. Bu hu- gazetelerinin haberlerin- Ateş kes ilanınm kas malardan öyle anlaşılıyor zursuzluk, Kızıl Deniz de yer almaktadır. Bütün bulünden Mi bir açıkla- ki, Güney Yemen kuvvet girişinin, Batılıların pet bu haberler, Uzak Doğu" ma yapan plins Nenien 


leri, Yemen Arap Cumhu 


riyetinin içlerine kadar İran'daki son gelişmeler bistan girmeyi başardılar. Son nedeni ile daha da arti: nemi: haberlere göre Gün vor ğunu doğruluyor 


ER GPLEGE 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Laos'ta Vientiane Üniversitesinde ders veren Didier ve Marie Noelle adlı iki Fransız profesör, Laos'la ilgili izlenimlerini yayınladılar. Fransız profesörler izlenimlerinde, Hanoi'nin Laos u'nasıl hakimiyeti altina aldığını ve nasıl "Vietnamlılaştırdığıni" anlatıyorlar. 

Ünlü Alman dergisi Der Spiegel'in 26 Şubat tarihli 9. sayısında yayınlanan bu yazıyı kısaltarak sunuyoruz: 


Bütün Hindiçini, Hanoi rejimi altında birleştirilmek isteniyor 


rol ulaşım yolu olması ve 


Vietnamlaştırıyor... 


Patet Lao 


Laos Yurtsever Cephesi (Pathet Lao), Laos halkının Amerikan empeyalizmine karşı verdi ği mücadele sırusında doğmuştu Bu mücadele içinde Vietnam kurtuluş kuvvetleri ile Laos Yurtsever Cephesi arasında sıkı bir işbirliği ger çekleşmişti Vietnam, Amerikan emperyalizmine karşı verdiği bağımsızlık mücadele sinde Laos'u ikmal hattı olarak kullanıyordu Ancak Rusya'nın daha mücadele yıllarında Vi etnam kurtuluş kuvvelleri arasında etkinlik kurması iki ülke halkının kurtuluş kuvvetleri arasında eşitlik temelinde gerçekleştirilen işbirliğinin de zedelenmesine yol açlı. Laos'ta mevzilenen Vietnam kuvvetleri, Laos Yurlse ver Cephesi üzerinde nüfuz kurma yoluna gil tiler. Ve cepheyi tamamen denetimleri altına aldılar. 


Pathet Lao., (Laos Yurtsever Cephesi) Laos'ta yönetimi ele aldıktan kısa bir süre sonra 30 bin yönetici, subay ve aydın teorik eğitim yapacakları gerekçesiyle ülkenin çeşitli yerlerinden toplatıldı. Ancak "eğitime" gidenler, Vientiane yakınındaki büyük ha-Pishaneye kapatıldılar. Sam Khe Hapishanesindeki siyasi tutuklular zincire vurulup, küçük hücrelere kapatılmışlardır ve çoğu hastalıktan ölmektedir. * Ayrıca ülkenin çeşitli yerlerinde “yeniden eğitim kampları” bulunmaktadır. 

Laos'ta tahıl yokluğu, halk arasındaki huzursuzluğun en büyük kaynaklarından biridir. 
Halk, yeteri kadar pirinçten yoksundur. Buna karşılık Parti yöneticileri imtiyazlı durumdadır ve ucuz pirinç satın alabilmektedir. Ayrıca süt, çukulata ve kahve alabilmeleri için özel karneleri vardır. UNÍCEF tarafından çocuklar için verilen süt, genellikle yöneticilere dağıtılmaktadir. 


VATANI VİETNAM'IN HAKİMİYETİNDE OLDUĞU İCİN AĞLAYAMAYANLAR 


Laos'ta halk, korkudan ağlayamamaktadır. Fakat bizim bulunduğumuz eyalette insanlar başka yerde bulunan hasta ya: kınlarını Ziyaret edemedikleri için ağlamaktadır. Veya, ülke Vietnamlıların hakimiyeti altında olduğu için ağlıyorlar. 

Vietnam'la Laos arasındaki ilişkiler hiç bir zaman dostça olmamıştır. o Vietnamlılar, üstün olduklarına öyle inanıyorlar ki, başka halklara kendi kültür 


TL 


memiştir. Zabıtacada adresinizin tesbit! mümkün Ol madığından odeme emrinin ilanen tebliğine karar ve rilmiştir 


ren 30 gün içinde ödemeniz, takibe mesnet senet'e ve imzaya itirazınız varsa 30 gün içinde icra dairesine, 
başkaca itirazınız varsa yine 30 


cin 


para cezası ile mahkum edileceğiniz, itiraz edilmediği 


ve ger 


beyanda bulunduğunu; takdirde hapisle cezalandırı- 


lac 


İSTANBUL 7. İCRA MEMURLUĞ UNDAN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Dosya No: 978/13643 


Borçlu: Osman Nuri Geron 
Nobethane cad. Fertek han kat, 3 No: 2 
Sirk, 


Aybay Otomotiv ve San, A.Ş. tarafından 67.1 12.00 
anin tahsili için aleyhinize yapılan icra takibinde, Adresinize ödeme emiri gönderilmiş, tebliğ edile 


Borcunuzu ilanın gazetede neşir tarihinden itiba- 


ün içinde tetkik mer- e bir dilekçe ile bildirmeniz, borcu inkar ederseniz borç ödenmediği takdirde, 30 gün içinde 74 madde eğince mal beyanında bulunmanız, hakikate aykırı 


ağınızı, ilanen tebliğ olunur. 8.2.9739 
Basın:1545 - 247 


ve hakimiyetlerini kabul meyi hakları görüyorlar. 
PATHET LAO ÜNİFORMASIYLA 
DOLAŞAN VİEATNAMLI ASKERLER 


Başkent Vientiane'daki Felsefe Fakültesi Hanoi'de ve Moskova'da eğitilmiş direktörlerin yönetimine geçti. 1977'den beri kitaplar ve öğrenim malzemeleri Hanoi'den geliyor. Askeri Hastanenin de yönetimi Vietnamlıların elinde. Ayrıca Vietnamlılar Enformasyon Bakanlığını da nerdeyse kendileri yönetmektedir. 

Ayrıca Fon Thiu'daki kurşun yataklarını Vietnam birlikleri koruyor. Mekong ile Vietnam sınırı arasında en az 20 bin Vietnamlı asker bulunuyor. Vientiane'da Vietnamlı askerler Pathet Lao üniformalarıyla dolaşıyorlar. Laos dilinden bir kelime dahi anlamıyorlar. Akşamları ise yalnız başlarına kent içinde dolaşmaya hiç cesaret edemiyorlar. 

VİETNAMLILAR ÜSSE LAOS 

BAYRAĞININ ÇEKİLMESİNİ 

İSTEYEN LAOSLU SUBAYI KURŞUNA DİZİYOR 


Aşağıdaki olay Laos ile Vietnamlılar arasındaki ilişkilerin kötülüğünü anlatmaya yeter: 

Pathet Lao üniformalı askerlerden oluşan bir Laos Birliği sadece Vietnam bayrağının asılı bulunduğu Sayaburi'deki bir askeri kampın önüne gelirler. Laoslu subay, durumu protesto eder ve en azından Laos bayrağının da Vietnam bayrağının yanına asılmasını talep eder. Cevap ola- 


ettir- 


dan sonra şimdi de Ara Yarımadasında ö gelişmelerin oldu- 


hükümeti, El Bayda ve Eb kente inin kesinlikle ele geçirildiğini açık kmıştı. 


Laos köylerinden biri... Laos'ta tahıl yokluğu halk arasındaki huzursuzluğun en büyük kaynaklarından biridir. Halk, yeteri kadar pirinçten yoksundur. Buna karşılık Vietnam 'la işbirliği yapan yöneticiler, imliyazlıdır. Onlar ucuz pirinç, süt, kahve alabilirler. 


rak subay, bulunduğu yerde kurşuna dizilir. 

Siyasi seminerlerde, Vietnamlıların en iyi şeyleri temsil ettikleri öğretilir. Seminerlere katılanlara verilen talimat şudur: “Vietnamlı dostlarımıza karşı söylenecek her kelime bir suç- 


tur." 
EĞİTİM DERSLERİ 
BİLE VİETNAMCA 


Vietnamlılar Laos'ta evlerinde gibi hareket ediyorlar. Örneğin Savankakhet'te Laosluların terkettiği evleri, işgal ettiler. Radyo- da ve siyasi eğitimlerde, sık sık şu emirler veriliyor: "Vietnamlı köylüleri karşılamaya hazırla- nın. Dostlarımız tarlaları işlemenizde sizlere yardımcı olacaktır." 

İki ülke arasında işbirliği anlaşması yapıldıktan sonra, Laos' bakanlıklarının bütün kademeleri Vietnamlılarla doldu. Hatta Marksizm dersleri Vietnamca verilmeye başlandı. Bir Laoslu da Vietnamlının söylediklerini tercüme etmekle görevlendirildi. 


LAOS ÖLÜYOR!... 


Laos Vietnam'ın baskısında ezilmektedir. Gerçi Vietnamlılara karşı direnişi sürdüren savaşçılar vardır, ancak bunların fazla güçleri yoktur. Hemen hemen bütün mühendisler aydınlar ve öğretmenler ülkeyi terketmiştir. Zanaatkarlar, köylüler ve dağ kabileleri ölümü göze alarak onbinler halinde kaçıyor. Laos ölüyor. 
` Birkaç yıl içinde Laosta, Kamboçya gibi Vietnam'ın bir eyaleti haline gelecek. Bütün Hindiçini, Hanoi rejimi altında birleştirilmek isteniyor. 


ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 


Dosya No: 978/13645 


l- Mustafa Yazıcı/itimat parça evi Kuşd, Miski Amber şokak 45-4 Kadıköy emal Keskin/itimat parca evi küşdili cad mis- 


İSTANBUL 7. İCRA MEMURLUĞUNDAN İSTANBUL 7. İCRA MEMURLUĞUNDAN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ Dosya No:978/13640 Borçlu: Bekir Uğur. 4 mii pr | gli ATSA dağını iz iğ | Borçlular: Aybay Otomotiv Tic. ve Sar vek. Av. Bay | 


kal Kazancıoğlu tarafından 16.587, için aleyhinize yapılan icra takibinde 


Adresinize ödeme emri gö 


00 Tinin tahsil 


tebliğ edilme 


nistir. Zabıtacada adresinizin i mümkün olma memiş 

dığından ödeme emrinin ilanen tebligine karar veril dığındar 

mistir miştir Borcunuzu ilanın gazetede neşir ta den itibaren 30 gün İçerisinde ödemeniz, takibe 

ve imzaya itirazınız varsa 30 gün içinde 


başkaca itirazınız varsa yine 30 gür 


için cine bir dilekçe ile bildirmeniz, borcu ink para cezası İle mahkum edileceğiniz, ve borç ödenmediği takdirde 30 gün içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, hakikate aykırı beyanda bulunduğunuz takdirde hapisle 

cağınızı, ilanen teblig olunur, 8.2.979 


itiraz edilmediğ 


derseniz 


ezalandırılacağınızı, 


er sk, 45-4 Kadıköy Otomotiv ve San. A.Ş.tarafından 22.412.00 


için aleyhinize yapılan icra takibinde, 


ze ödeme emri gönderilmiş, tebliğ edile-Zabıtacada adresinizin tesbiti mümkün olmaödeme emrinin ilanen tebliğine karar veril- 


Borcunuzu ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeniz, takibe mesnet senet'e ve imzaya itirazınız varsa 30 gün içinde icra dairesine, başkaca itirazınız varsa yine 30 gün içinde tetkik mercine bir dilekçe ile bildirmeniz, borcu inkar ederseniz para cezası ile mahkum edileceğiniz, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde 30 gün içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunduğu, ilanen tebii 


hakikate aykırı takdirde hapisle cezalandırılaur. 8.2.979 

Basın: 1546 - 248 


120 km. yaklaştılar 


ti arasında başkent Sana çevresinde şiddetli ça- 


Homeyni'nin Washington temsilcisi Ruyani: 


“ABD ve Rusya'nn İran'da casusluk 


yapmasına 


n 


vermeyeceğiz” 


©” Demokratik Cumhuriyet 


@Homeyni, halkı 


Bazergan hükümetini desteklemeye çağırdı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Yaşantısının geri kalan bölümünü geçirmek üzere geldiği kutsal Kum kentinde büyük gösterilerle karşılanan Ayetullah Homeyni, kente gelişi dolayısıyla bir konuşma yaptı. 

Homeyni konuşmasında, Batının İran'ı yüzyıllar boyunca bir sömür- ge gtbi kullandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: 


“Bugün İran halkı emperyalizmin ellerini kesmişfir. Ülkemizi bundan sonka İslam kurallarına göre yönetmek istiyoruz. 
Bugün İran'da "demokratik" bir cumhuriyet kurulmasını isteyenler var. 
Ama biz Batının dayattığı böyle bir terimi kabul etmiyoruz. Sadece İslam Cumhuriyeti deyimi bizim düşüncelerimizi ifade etmeye yeterlidir. Zaten > özgürlük ve demokrasi İslam'ın kendisinde vardır." 


Ayetullah Homeyni önümüzdeki günlerde yapılacak referandumda İran halkının istediği oyu kullanmakta serbest olduğunu, isterse Şah yönetimini yeniden işbaşına getirebilereğini söyledi. 

Dini lider, Başbakan Bazergan'ın istifa edeceği yolundaki açıklamasıyla ilgili olarak da, Batıdan gelecek bütün etkilere karşı uyanık olunması ve hükümetin hiçbir zaaf göstermemesi ii Pa belirtti. Homeyni, İran halkını Bazergan hükümetini desteklemeye çağırdı. 


Homeyni'nin Kum'daki din okulunda yaptığı konuşma sırasında, oturduğu masanın arkasında, üzerinde Kuran ve terazi resimlerinin bulunduğu bir amblemin bulunduğu görüldü. Bu amblemin bundan böyle İran'ın resmi amblemi olacağı belirtiliyor. 


NE ABD, NE RUSYA CASUSLUK 
YAPAMAYACAK 


Homeyni yönetiminin Washington temsilcisi Şehriyar Ruyani, önceki gün Washington'da yaptığı bir basın toplantısında, ne ABD'nin ve ne de Sovyetler Birliği'nin İran'da askeri faaliyet veya casusluk yapmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. 
Ruyani'nin bu açıklamayı önceki gün Meşhed yakınlarındaki Kabkan ABD dinleme üssünün basılması olayı ile ilgili oiarak yaptığı bildirildi. Ruyani, söz konusu üssün basılması ve dinleme cihazlarına el konması ile ilgili olarak da "'Dinleme cihazları İran hükümetinin elindedir. Bunlar incelenecek ve ABD'ye ait oldukları kararına varılır- sa iade edilecek, aksi takdirde hükümetin elinde kalacaktır" dedi. 


Ruyani konuşmasında, ABD'nin bugün Tahran Büyükelçiliği görevini yürüten William Sullivan'ın değiştirilmesini talep etmediklerini, ancak Şah'a yakınlığıyla tanınan böyle bir diplomatın yerine, İran halkının benimse yebileceği bir elçinin atanmasının "'uygun" olacağını belirtti. 


Ruyani, basın toplantısı sırasında, Şah yönetiminin, ABD desteğinin sürmesini sağlamak icin birçok ABD'li siyaset adamına ve gazeteciye her ay 25 bin dolar rüşvet dağıttığını da açıkladı. 
Homeyni'nin Washington temsilcisi, Şah'ın ABD" de toplam 207 şirkete dağılmış olan hisse ve yatırımlarının İran halkına ait olduğunu belirterek, bu gelirin İran'a transfer edilmesi için ABD yöne- 


timinin yardımcı olması nı istedi 


DİNLEME CİHAZLARI NEREDE? 


Şehriyar Ruyani , Xabkan üssündeki ABD pal dinleme cihazlarının ran yönetiminin elinde olduğunu açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter de bir açıklama yaparak üssun basılması ve dinleme cihazlarına el konması söylentilerinin gerçek olmadığını, böyle bir bas- 


değil, İslam Cumhuriyeti kuracağız” 


kın olayının gerçekleşmediğini iddia etti. 
PETROLDE 
FARKLI FİYAT 


Yeni İran yönetiminin dış ülkelere ihraç edeceği petrolde iki tip fiyat uygulayacağı, zengin ülkelere petrolü yüksek fiyatla satarken, yoksul Üçüncü Dünya Ülkelerine düşük fiyat tarifesi uygulayacağı bildirildi, Konuyla ilgili açıklama, yine, İran'ın Washington temsilcisi Şehriyar Ruyani tarafın” dan yapıldı. 


İspanya’ da seçimleri 


Adolfo Suarez... , 


© ispanyol Sosyalist Işçi Partisi ` Oyların yüzde 29 unu aldı MADRİD(AJANSLAR) 


İspanya'da 1 Mart günü yapılan seçimlerde Başbakan Adolfo Suarez'in Merkez Demokrat 


» Partisi (UCD) galip çıktı. Kesin seçim sonuçları 


belli olmamasına rağmen, UCD nin oyların yüzde 34'ünü aldığı İçişleri Bakanı tarafmdan açıklandı. Gonzales'in Sosyalist İşçi Partisi ise oyların yüzde 29'unu topladı. 


İki büyük partiden sonra Carillo'nun "Komünist" Partisi Parlamentodaki milletvekili sayısını artırdı. İspanyol “Komünist” Partisinin Parlamentoda © 25 üyesi yer alacak, 


GAYRİMENKULÜN 
SATIŞ İLANI 


Zeytinburnu İcra Memurluğundan 1978/11641. 


İpotekli olup satışına karar verilen Zeytinburnu Merkezefendi mah. Toprak Yyol-Litros sokakta kain taunun Kat mülkiyeti 947 kütük sahifeli 492 pafta 
490 ada 14 parselde kayıtlı bodrum kat 52/1400 arsa paylı 1. bağımsız bölüm acık artırma ile satılacaktır. 


GAYRIMENKULÜN IMAR DURUMU: Taşınmaz 
1. grup sanayi bölgesinde olup avam projeye göre ön bahçe 10 m. yan bahçeler 5 metre bırakılmak Suretiyle bina yapılabileceği belirtilmistir. 


GAYRIMENKULÜN HALI HAZIR DURUMU: Taşınmaz üzerine İmar durumuna uygun olarak bodrum zemin ve iki normal katı havi kargir iş yeri yapılarak ve iş yerleri bağımsız bölümler haline getirilerek kat mülkiyeti Kanununa göre tescil edilmiştir. Borçlunun 52/1400 arsa payına karşılık olan 4 m. yüksekliğinde 
165 m2 alanında kargir İşyeridir. Bu İş yerine taşınmazın kuzeyinde bulunan Litros yolundan hafif meylile inilerek girilmektedir. Gayrimenkul geometrik bakımından yamuk şeklinde olup dar kenarı giriş geniş kenarını arka kısım teşkil etmektedir. 


GAYRIMENKULÜN KIYMETİ : 52/1400 arsa payl 165 m2 miktarlı 1. bağımsız bölüme 1.089.000.00 
lira kıymetindedir. 


Satıs Sartları: 


1- Satiş 10/4/1979 Salı günü saat 11,00'den 12.00'e kadar Z.Burnu İcra Memurluğunda açık artırma suretiyle YARAM Bu artırmada tahmin editen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak şartiyle 20/4/1979 Cuma günü aynı yerde da saat yukarıdaki de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur. 


2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar milli bir bankanın teminat bektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alici istediğinden 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birik. 
miş vergiler satis bedelinden ödenir. 


3—ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (—) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç birakılacaklardır. 


4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas'Kanununun 133. maddesi getapioca ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir a) hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecek- 


5— Şartname, Ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6— Satışa ışlırak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca DİR gi almak isteyenlerin 78/1164 T, dosya numarasi yle me ngu Smug başvurmaları ilan olunur. (26/2/979) 


(—) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 


Basın: 1549 - 250 


SMart 1979 


Komandolar, Güney Sanayi Fabrikasını üs haline 


Tekel ve Çukobirlik”ten atılanlar Güney Sanayi'ye doluşuyorlar 


işeci-sendika 


getirmeye çalışıyor 


© Fabrika Müdürü Zekeriya Koçak ve işverenin oğlu Güney Sapmaz, komando alımına yardımcı oluyor 


İŞÇİ SERVİSİ 

MC döneminde Tekel ve Çukobirlik'e doldurulan MC'nin yıkılmasıyla buradan atılan MHP'li komündolar Güney Sanayi Fabrikasına dolduruluyor. Fabrika şimdi yavaş yavaş komandoların A- 


ADANA (ÖZEL) 
DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası Çukobirlik Şubesi yönetiminin feshedildiği ve 1 ay içinde Genel Kurula gideceği bildiriliyor. 

Tekstil (o Sendikasının geçen ay yapılan Genel Merkez Genel Kurulundan sonra, sendikanın Çukobirlik Şubesindeki İGD-TİP karma yönetimi feshedildi ve yerlerine Genel Merkez Örgütlenme Dairesi tarafından 3 


kişi atandı. 
Bilindiği gibi İGD'li Mehmet Çapan'ın Baş- 


kanlığındaki şube yönetiminde aynı zamanda TİP' liler de bulunuyordu. 
Ve Çukobirlik'te sahte TKP yanlıları bir süredir CHP'li işçilere karşı saldırılarını yoğunlaştırmışlardı. Bu arada CHP Gençlik Kolları Sekrete- 


SSK -Der Başkanı Cengiz Çoşkun: 


"SSK'da işçilerin memur yapılması, 


yasalara aykırıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 
SSK-Der Başkanı Cengiz Coşkun bir açıklama yaparak SSK işçilerinin kademeli olarak memur statüsüne geçirilmelerini kınadı. Coşkun, "SSK-Der olarak tezgahlanmak istenen bu oyunu kınıyor, tüm SSK çalışanlarının 506 sayılı yasa kapsamına alınmasını istiyoruz" dedi. 

Tam Gün Yasasının kimlerin memur kimlerin işçi olacaklarını tek tek belirlemediğini, bu yasanın sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarını belirttiğini söyleyen Coşkun, işçi-memur ayrımıyla ilgili yasanın Tam Gün Yasasıyla bir ilişkisi olmadığını belirtti. 

İşverenin, işçileri 657 
sayılı yasanın ek geçic 
18. maddesi uyarınca memur yaptığını bu madde de ise işçi statüsünde ça lışıp da fiilen yaptıklar. 
iş dolayısıyla memur tanımına girenler memur yapılırlar dendiğini belirten Coşkun, "'1897 sayılı yasa kimlerin işçi sayılacaklarını kesinlikle belirlemiştir. Demek ki kendi isteğiyle bile olsa bu kadroda çalışanların memur yapılmalarına yasal açıdan bir dayanak yoktur" şeklinde konuştu, 


dana'daki yeni bir üssü zandı. Fabrika müdürü fi'de bazı işverenler başhaline getiriliyor. Zekeriya Koçak'ın ve  vurmuşlardı. Fabrikadaki ADAM YERLESTİRME patronun oğlu Güney işçileri köle gibi kullan- 

SİSTEM apmaz'ın da fabrikaya mak isteyen bir zihni- 


komando 

MC iktidarının yıkılmasından birkaç ay sonra başlayan bu faaliyet son zamanlarda hız ka- 


Aynı 


alımına dımcı olduğu söyleniyor. 


yönteme daha 


önce de Maraş ve Kayse- 


yetle hareket eden bu işverenler, bazı kişiler aracılığı ile fabrikalarında bir komando çetesi yaratmışlardı. 


yar- 


IGD ve Ti/P'iilerin bulunduğu 


Tekstil Çukobirlik Şube yönetimi feshedildi 


© | ay içinde Şube Genel Kurulunun yapılacağı bildiriliyor 


ri Ömer Fethi de saldırmışlardı. 
öğrenildiğine göre, 1 


Gürer'e 


KEMAL KOÇ KOPENHAG'DAN bildiriyor 


Danimarka İşverenler Sendikası (DA) 200 bin işçiye karşı lokavt uygulayacağını İşçi Sendikaları Federasyonuna (LO) bildirdi. 


ZAM TALEBİ REDDEDİLİYOR 


Danimarka İşverenler Sendikası Başkanı, Danimarka'da büyük bir ekonomik krizin olduğu, 6 milyon kron borçlu bulunduğunu öne sürerek işçilerin istedikleri ücret zammı talebini reddetti. 

Danimarka'daki tüm işçi sendikalarının bağlı olduğu İşçi Sendikaları Federasyonu (LO) Başkanı Thomas Nielsen, ise İşverenler Sendikasını uyararak. işçilerin hayat 


ay içinde yapılacak Şube Genel Kurul seçimin- de İGD'lilere karşı Ömer 


Genel grev ihtimali belirdi 


200 bin Danimarkalı işçi 6 Marlta yapılacak görüşmelerin sonucunu bekliyor. Anlaşma olmazsa 12 Martta greve gidilecek. 


Danimarka kamuoyu 
6 Marttaki görüşmeyi merakla bekliyor 


Danimarka İşverenler Sendikası, 
200 bin işçiyi lokavtla tehdit etti 


© işçi Sendikaları Federasyonu ise, istekleri kabul edilmezse 
13 Martta genel greve gideceklerini açıkladı 


Faruk Gürer başkanlığındaki Demokratik Sol grup mücadele yürütecek. 


pahalılığı karşısında zor durumda olduklarını ve mücadeleyle kazandıkları hakları işverenlere teslim etmeyeceklerini söyledi. 

IŞVERENLER LOKA VTLA 

TEHDİT EDİYOR 

İşçi Sendikaları Federasyonu eğer'artan hayat pahalılığı karşısında istedikleri zamları alamazlarsa 200.000 işçinin 12 Martta genel greve gideceğini de bildirdi. İşverenler Sendikası da buna karşılık 6 
Martta 200 bin işçiye karşı lokavt uygulamakla tehdit ediyor. 

Bugünlerde tüm Danimarka kamuoyunu meşgul eden toplusözleşme görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı 6 Martta yapılacak görüşmelere bağlı. 


ÖZEL OLARAK 
GETİRİLEN BİR TEKNİSYEN 

Güney Sanayi'nde komandoların işe alımını örgütleyen bir teknisyen- den sözediliyor. Adı Muzaffer Dalyan. İstanbul' dan özel olarak getiril miş, bu iş için... 

Köy, köy dolanıp adam topluyor. Karaisarlı, Kadirli, Kozan... 


Gözüne kestirdiği 
MHP eğilimli, patron fedailiği yapacak kişileri 


getirip işe yerleştiriyor. 

Komandolaştırma faaliyetinin başını çekenlerden diğer birisi de Sabahattin Çenet. Önceleri Sümerbank Adana Bez Fabrikasında çalışan Sabahattin Çenet, MC kurulunca Tariş'e girdi. Tariş'te MC dönemi boyunca komandoların nasıl bir terör estirdiği biliniyor. 
Tariş'ten MC'nin yıkılması ile birlikte atılan Çenet, şimdi Güney Sanayii Fabrikasında çalşıyor. 

GÜNEY SANAYİİNİ 
SİZE MEZAR 
YAPACAĞIZ" 

Çukobirlik'ten, Tekel' 

den, Tariş'ten atılan ko- 


mandolar Güney Sanayii- 


ne gelir gelmez özellikle CHP'li işçilere "Siz bizi oralardan attırdınız, bizde sizi burada yaşatmayacağız' demeye başladılar. 

Yurtsever, demokrat işçilerin çalıştığı makinaların üzerine “Güney Sanayii size mezar yapacağız'. “Burada komünistlere yer yok!" şeklinde sloganlar yazarak kışkırtma yapıyor, tehdit ediyorlardı. 


DERGİ SATIŞI SAÇ BAYIK KONTROLÜ 
VE CİNAYET... 


Komandolar ilk gunlerde fabrika kapısı önünde "Genç Arkadaş” adlı 


dergiyi satmaya başladılar. İşçiler dergiye rağbet etmiyordu. Bağır- 


mak, çağırmakla dergi satamadıklarını gören ko- 


mandolar giderek baskı yapmaya, dergiyi işçilerin eline tuluşturmaya, almayanları dövmeye başladılar. 


Zorbalığı adım adım tırmandıran komandolar işçilerin saçına başına da karışıyorlardı. Giriş-çıkış kapısını tutarak kendilerinden olmayan işçileri yakalayıp "Neden saçın böyle, neden böyle bıyık bıraktın?” diye sıkıştırıyor, karşı çıkanları dövüyor, "Saçlar, bıyıklar kesilecek” diye ferman çıkarıyorlardı. 

Ve ardından bir cinayet geldi. Bu tür saldırıların başlamasından sonra aynı fabrikada mühendis olarak çalışan İbrahim Özsoy, şehirde gezerken, motosikletli _ kişilerin, üzerine açtığı ateş sonucu öldü. Caniler yakalanamadı... 

İbrahim Özsoy'un Güney Sanayii Fabrikasında komandoların faaliyetlerine karşı çıktığı öğrenildi. 


BÖLÜCÜLÜK NASIL YÜRÜTÜLÜYOR? 
Faşistler kitle içinde 

bölünme yaratarak, bazı kesimler üzerinde hakimiyet kurarak zorbalıklarını sürdürüyorlar. Bunu Alevi-Sünni' diye yapıyorlar. Bazen "Türk-Kürt" diye.. Eğer- bu tür bir kışkırtma ortamı yoksa, daha alt düzeyde mahalli çelişmelerden yararlanmaya çalışıyorlar. 
Fabrikada çalışan işçilerin büyük çoğunluğu Karaisalı kökenli. Bir kısmı da Kozanlı ve Kadirli köylerinden geliyor. 
Türkiye'nin başka çeşitli illerinden gelip yerleşen işçiler de var. 
Komandolar işçileri “Karaisalı”, “Kozanlı, Kadirlili, “Kürt,” “Arap” 


e Teksif Şube Başkanı Mehmet Bayram'ın da MHP'lilere destek olduğu belirtiliyor 


diye bölmeye uğraşıyorlar. 

Fabrika patronlarının ve işyerinde yetkili olan Teksif o Sendikası Şube Başkanı Mehmet Bayram'ın Karaisalı olmasın- dan yararlanmaya çalışan komandolar Karaisalı işçilerle diğerleri arasında düşmanlık yaratmaya çalışıyorlar. 

YAKAYI 

KOMANDOLARA 

KAPTIRAN BİR 

SENDİKACI 

Teksif Şube Başkanı Mehmet Bayram 1978 yıında yapılan şube seçiminde Karaisalı olan işçilere, "Diğer işçileri atıp sizin akrabalarınızı işe alacağım" diye söz vermişti. Böylece tekrar başkan seçilmişti. 

Ancak son gelişmelerle birlikte Şube Başkanı yakayı komandolara kaptırdı, sadece onları işe aldırmaya başladı, Bu, ken“ di hemşerilerinin de tepkisini çekti. 

Komandolar ise şimdilik duruma tamamen hakim olamadıkları için Teksifçi gözükmekte yarar görüyorlar. Ancak alttan alta MİSK propagandasını sürdürerek önümüzdeki yetki döneminde MİSK'te örgütlenme- nin planlarını yapıyorlar. 
Bu süre içinde de Teksif' in bütün imkanlarından yararlanıyorlar. 

Mehmet Bayaram koltuğunu koruma kaygısı içinde bütün bunlara göz yumuyor. Kendi eli ile beslediği zorbalığın ilerde kendisini de hedef alabileceğini görmüyor. 

YARIN:IŞÇILER 

ANLATIYOR 


Tez Büro-İş, Sümerbank'ta toplusözleşme imzaladı 


ANKARA (ÖZEL) 

Tez Büro-İş Sendikası ile Sümerbank alım satim müessesesine bağlı 

173 işyerinde 1 Kasım 

tarihinde başlayan toplu 

iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 

Toplumsal 


Anlaşma 


çerçevesi içinde yapılan sözleşme dün imzalandı. 


SÜMERBANK ALIM 
VE SATIM 
MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAHÇEKAPI/ 
İSTANBUL 


Mensucat satınalınacaktır. 
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii için; Naphtol AS-ITR 
.500 kg. 
(Veya muadili) 
boyası satınalınacaktır Kapalı zarfı havi teklif o mektuplarının 14.3.1979 günü saat 17,30'a kadar Müessesemiz veya İstanbul Şubemizdeki TEKLİF ATIM KUTUSUNA atılması veya ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile gönderilmesi lazımdır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
Verilecek teklif mektuplarının üzerine AL/III dosya No: 3420/77 ibaresinin yazılması şarttır. 
Müessesemiz 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununa tabi olmayıp teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 


boyası 


Basın: 11939 - 246 


Olaya karışan ve yakalanan komando Mithat Gönen... 


ZAFER BAŞAR 
Bir süre önce Fatih Camisi avlusunda öldürülen Akıncılar Derneği eski Başkanı Metin Yüksel'in katillerinin yakalanan ve firarda olanlarının kimlikleri açıklandı. 

Hatırlanacağı gibi, bir 

grup komando, namaz kıldıktan sonra camiden çıkan Akıncılara silahla saldırmış ve Metin Yüksel'i vurmuştu. Olay yerinde yapılan aramada 4 
adet 22 kalibrelik hoe kovan ile 1 adet 9 mmlik boş kovan bulunmuştu. 
Olaya karışanların Aydın ve Nevşehir öğrenci yurtlarına kaçtığını öğrenen polis yaptığı aramada Aydın Talebe Yurdunda 
1 adet Çek yapısı Vizor 
marka tabancayı 8 adet mermisi ile birlikte ele geçirmişti. Silahı dolabında saklayan Cengiz Tunç isimli komando ise yakalanamamıştı. Yine komandoların kaldığı Nevşehir Yurdunda yapılan aramada daha önceki öldürme olayına tanık olan polisler burada eşgalinden ve ceketinden tanıdıkları bir komandoyu teşhis etmişler ve bu komando gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Mithat Gönen adlı komandonun Atatürk Eğitim Enstitüsü Gece İngilizce Bölümü öğrencisi olduğu bildirildi. Mithat Gönen, Ali Ağa isimli bir komandonun bir akşam hava karardıktan sonra İrfan Uçar, Selman Oran, Recep ve Necmi isimli komandolara "Dışarı çıkın ve gördüğünüz akıncıyı dövün" şeklinde talimat verdiğini söyledi. Bu talimattan 45 dakika sonra silah sesleri duyduğunu söyleyen Gönen, Ali Aga'nın yurdun yanından birkaç el ateş ettikten sonra İrfan Uçar adlı komandonun yurda yaralı olarak getirildiğini söyledi. 

Olaydan bir gün son ra Ali Ağa'nın tekrar yu da geldiğini ve "Artı. 
Akıncılara ders vermeni! 
zamanı geldi" dediğin. 
belirten Mithat Gönen daha sonra komandoların kümeler halinde yurttan ayrılarak camiye gittiğini ve silahların ateşlendiğini söyledi. Ali Ağa'nın kendisine de bir silah verdiğini itiraf eden Gönen, "Bu silahı kullandim, ancak nereye ateş ettim bilmiyorum" dedi. 

Polisin olayla ilgili ola- 


0Dİ0'de öğrenciler Sıkıyönetimle karşı karşıya getirilmek isteniyor ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gün ODTÜ" 
de Öğrenci Temsilciliği Konseyinin (ÖTK) Halkın Kurtuluşu ve İGD'lilerle düzenledfği 


bir forumą katılmadığı için bir öğrenciye sal- 


dırıldı. Elektrik Mühendisliği Üçüncü sınıfta okuyan Vedat Demiralp isimli öğrenci saldırı 


sırasında çeşitli yerlerinden yaralandı. 


DGB'NİN AÇIKLAMASI 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) yaptığı açıklamada ODTÜ' de sahte solcu grupların kargaşalik çıkarma çabalarına hız verdiklerini belirtti. 
DGB açıklamasın. şöyle sürdürdü: 


“IQD  sıkıyonetimin ilanından bu yana öğrencileri jandarma ile karşi karşıya getirip büyük kargaşalıklar yaratma politikası izliyor. Sıkıyönetimin ilanı ile ODTÜ' de "Savaşım Birlikleri" kurulması çağrısı yapan İGD, sahte solcu gruplazı ve ÖTK yönetimini 


"pasifizm'le (o suçlayarak onları da kışkırtıyor. 
DGB, “Bütün 


LDTÜ öğrencilerini kışkırtmalara karşı uyanık 


olmaya,çağırıyoruz" dedi. 


Metin Yüksel'in katili azılı faşist Ali Bilir... 


rak yaptığı soruşturma sonunda Ali Ağa isimli şahsın esas adınan Ali Bilir olduğu ortaya çıktı. 
Ali Bilir'in Edebiyat Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olduğu, kendisi- nin Küçükbakkalköy'de oturduğu ve Küçükbakkalköy Ülkücü İşçiler 


“ODASI: 


_ ANKARA( ÖZEL) 


TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 25., Genel Kurulu çalışmaları bugün başlıyor. 
Kongre iki gün sürecek, Yönetim Kurulu hazırladığı çalışma raporunda özetle şu görüşlere yer veriyor: 

“Çalışanlara ait SSK ve Emekli Sandığı ku- 


Olayla ilgili olarak yakalanan Salman Oran isimli komando... 


Derneği Başkanı olduğu açıklandı. 

Ali Bilir daha önce Ali Güngör'ü öldürüp Hüseyin Değirmenci'yi de yaralamak suçundan hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu ve aranmakta olduğu bildirildi. 
Polis yaptığı açıklamada, 


HARİTA VEKADASTRO MÜHENDİSLERİ Köylüye 

bedelsiz toprak dağıtılmalıdır 


rumları birleştirilmeli,bu kurumun yönetim ve denetiminde, çalısanlar kesin sóz ve karar sahibi olmalıdırlar. Toprak reformuyla, toprak köylüye bedelsiz dağıtılmalıdır. Toprak reformunun demokratik yönünü belirleyen köylülüğün toprak o sahiplerinin ağır baskı ve sömürüsünden kurtulmasıdır." 


Olaya karışan, ancak 


a hsan Barutçu... 


AKINCILAR DERNEĞİ ESKi BAŞKANI METİN YÜKSEL'İN KATİLLERİ BELİRLENDİ 


İrfan Uçar adlı komandonun daha önce adam yaralama suçundan sabıkalı olduğunu, Selman Oran adlı komandonun ise olaya karışan Ali Bilir, İhsan Barutçu, Necmi, Recep isimli kişileri tanıdığını ve olay mahallinde gördüğünü itiraf ettiğini söyledi. 


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Celal Beşiktepe 


Salı günü Bulgaristan” a gidecek olan 


Hikmet Çetin, Bulgaristan "la ekonomik işbirliği protokolünü 


istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde komandoların yargılanmasına devam edildi 


İSTANBUL(ÖZEL) İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bir süre önce Beyazıt'ta öldürülen Stajyer Doktor Barış Yıldırım'ı öldürmeye azmettirmekten sanık İs- 


mail Hakkı Uysal, ve "Tamer Durmaz'ın yargılanmalarına devam edildi. 


1977 senesinde Elmadağ'da otobüs kurşunlayarak iki kişivi taammü- den öldürmek suçundan da, yargılanmakta olan İsmail Hakkı Uysal, duruşmada hazır bulunurken, diğer sânık Tamer Durmaz" tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilemediği için dünkü duruşma da bulunmadı “Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. 

Spor Akademisi öğrencisi Sait Ulusoy'u öldürmekten yargılanan Alpaslan Alpaslan'ın duruşmasıda dün yapıldı. Sanık ve Avukatın gösterdiği tanıkların bu duruşmada da gelmemesi üzerine Hakim sanığa "Davayı uzatmakmı istiyorsun gösterdiğin tanıklar adresin - de bulunmuyor ve duruşmaya gelmiyorlar" dedi. 

Sanık bunun üzerine tanıkların Atatürk Öğrenci sitesinde değil, Adana ve Trabzon yurtların- da olabileceğini ileri sürdü. 

4 Ekim 1978 tarihinde Taksim-Sarıyer seferini yapan İETT otobüsünü kaçırarak Suat Koçer ile Ahmet Haluk Tandoğan'ın öldürülmesi ve Sercan Bilginer'in yara- 


Altın Mercury ödülü Eczacıbaşı a” lg 
Holding'e verildi İSTANBUL (ÖZEL) 

Uluslararası Altın Mercury ödülü, Türkiye adına Eczacıbaşı Holding'e verildi. 

Altın Mercury ödülü, dünyada barışın korunması için uluslararası ilişkileri, üretim prodüktivitesini ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmek için Meksika Devlet Başkanlığı tarafından veriliyor. 


lanması olayına, “suçun icrasını kolaylaştırmak suretiyle iştirak ettikleri 


gerekçesiyle (o yargılanan dört kişinin duruşması dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde vapıldı 

Mahkemede sorguları 


yapılan sanıklar suçu iş leyenin Cengiz Ayhan olduğunu kendilerinin suçsuz olduklarını söyledi ler. Olayda kullanılan taksinin şöförü Ali Yük sel, arabasının Cengiz Ay- 


han ve silahlı iki arka daşı tarafından zorla kullanıldığını söylerken, 


avukatı da olayı yapanların faşist mihraklar olduğunu, oysa müvekkili- nin Türkiye Birlik Partisi üyesi olduğunu, bu yüz- den olayı tertipleyenlerle bir ilişkisi olamayacağını söyledi. Duruşma sonunda sanıklardan Adem Özdemir ve Fevzi Recep Meydan tahliye olurken Ali Yüksel ve Recep Balcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir ta rihe ertelendi. 


görüşecek 


HABER MERKEZİ 
Devlet Bakanı ve Baş bakan Yardımcısı Hikmet Çetin, Bulgaristan'a da ha önce imzalanan "eko nomik işbirliği" protoko lünü gözden geçirmek i- 


çin Salı günü Bulgaristan'a gidecek 

Hikmet Çetin'in Bul garistan Başbakan. Yar 


dımcısı Lukanov ile özel bir görüşme yapacağı da öğrenildi 

Hikmet Çetin başkan lığındaki Türk heyetinin Bulgaristan'dan ekonomik işbirliği protokolüne işlerlik kazandırılmasını isteyeceği bildirildi. Gö rüşmelerde ayrıca, enerji meselesi de ele alınacak. 
Türk Heyetinin enerji alişverişi konusunda, Bulgaristan'dan Türkiye'nin enerji sorununa daha fazla katkıda bulunmasını isteyeceği öne sürüldü 

Alınan bilgilere göre, Bulgaristan'da, sınır bölgesindeki baraj sularının değerlendirilmesi, | TIR taşımacılığında yeni ilkelerin belirlenmesi ve Bulgaristan'da döviz bozdur ma Zorunluluğunun kal dırılması gibi konular da görüşülecek. 


Bir gazeteci ve bir sendikacı, DGM” ye hakaretten birer yıl hapse mahkum edildi 


İSTANBUL (ÖZEL) DGM'ye hakaretten yargılanan Halkın Sesi dergisi eski yazıişleri müdürlerinden Kemal Doğan ve sendikacı Mustafa Telci, stanbul 
5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün yapılan duruşmada birer yıl ağır hapis cezasına mahkum edildiler. 

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı Halkın Sesi' nde yayınlanan, sözkonusu yazılarda suç unsuru bulunmadığını ve sanıkların beraat etmeleri gerektiğini belirtti. Daha sonra savunmasını yapan Kemal Doğan'da 

DGM'lerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin bu mahkemelerin kanuni dayanaktan yoksun olduklacını gösterdiğini belirtti Doğan, devamla "kanuni dayanağı olmayan mah kemelere hakaret sözkonusu olamaz" dedi, 

Halkın Sesi dergisi es- 


ki yazıişleri Müduru Kemal Doğan'ın avukatla- 
«ndan Emcet Olcaytu ise İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını temyiz edeceklerini bildirdi.Mahkumiyetkararın- da; sanığın yayınladığı yazılarda belirtilen nedenlerin, Anayasa Mahkemesince de kabul edilerek DGM'lerin iptal edilmiş olması, hafifletici sebep olarak kabul ediliyor 3 


Kenya ve Sudan'la ticari ilişkiler geliştirilecek 


ANKARA (AA) 
Afrika ülkelerine yaptıkları geziden dönen Türk ticaret heyetinin Kenya'da şeker fabrikası ile buzdolabı ve çamaşır makinası fabrikası kurulması, Sudan'a da lokomotif ve vagon ihraç €- dilmesi için ön temaslar- da bulundukları öğrenildi. 


3Mart 1979 


-BBCH açıkoturumunda, Türkiye tartışıldı 


ANKARA (THA) İngiltere Radyo Televizyon Kurumu (BBC)' nda Türkiye'nin ekonomik sorunlarının tartışıl-" İ dığı bir açık oturum düzenlendi. Açık oturuml Aa Türkiye nin Ekonomik sorunları tartışıldı. 
Açık oturuma katılan konuşmacılar Ecevit l hükümetinin muhalefetin sürekli engelle meleri y - le karşı karşıya olduğunu belirterek Batılı ülkelerin Türkiye'ye koşulsuz yardım yapmaları gerektiği konusunu savundular, Programa katılan konuşmacılardan David Tonge konuşmasında şu görüşlere yer verdi : “Ecevit iktidarı muhalefetin engellemeleri ve kundaklamalarına rağmen etkileyici ekonomik önlemler uygulamaya başlamıştır. Bu mücadeleyi kazanabilmenin ön şartı Ekonomik finansmanı bulabilmektir. Türkiye siyasal bir karmaşa" dönemindedir ancak bu durum geçmiş iktidar döneminde de vardı ve geçmiş iktidarın tekrar iktidar olması enflasyonist gelişme ve çöküşün de ülkede hız kazanması demektir.” 
BBC yorumcusu Barchard ise konuşmasında .şunları savundu: “Türkiye'de sağ kendisini bir varolma savaşı içinde görmektedir. İslami kesim Türkiye'de kaybolmaktadır. Ayrıca Neo Faşist akım ikti- 
-darı ele geçirmek için kararlıdır. Muhalefet ile iktidar arasında en iyi çözüm zemini anlaşmadır. Ya da hükümetin dışarıdan desteklenmesi biçiminde olabilir. Ancak bunun işaretleri görülmemektedir .” 
BBC yorumcusu sıkıyönetime de değinerek Şunları söyledi ; “Muhalefet Silahlı Kuvvetler ile Ecevit arasında bir uçurum yaratmak ve Silahlı Kuvvetleri kendi yanına çekmek istemektedir. Bununla birlikte yüksek düzeyde Generallerin hemen hemen hepsinin Ecevit ile işbirliği içinde ça- 


2222222222222 227 


l lışmaya istekli olmaları görüntüsü vardır.” 


Köy-Koop'ta TKP'ye karşı olanların tasfiyesi devam ediyor 


ANKARA (ÖZEL) Köy-Koop Genel Müdürü Gürmen Kökden'in elindeki tüm yetkilerin alınması ve İstanbul Bölge Temsilcisi Cemal Te- 


melli'nin görevinden alı- 


narak yerine TKP yanlısı Cedet Kocaman'ın getirilmesinden sonra Köy-Koop'ta tasfiye hareketi devam ediyor. 

Moskova yanlısı TKP ile ittifak içinde olan CHP Adana Milletvekili Nedim Tarhan bu kez de Köy-Koop çalışanlarını görevlerinden almaya başladı. Eğitim ve Örgütlenme Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mehmet Erik görevinden alındı, Bu göreve TKP taraftarı Akın Birdal'ın getirileceği 


Savunma Bakanı Akmandor: 
"Türkiye, 

Orta Doğu'daki durumu gözden uzak fufamaz” 


SARIKAMIŞ (AA) Geleneksel Kış tatbi katını izlemek üzere Sarikamış'a gelen Savunma Bakanı Neşet Akmandor “Türkiye, geleceğini garanti altına alabilmek ve Anadolu içindeki güvenini sağlayabilmek için, Orta Doğu'daki durumu gözden uzak tutamaz" dedi. 

“Türkiye'nin sıcak bir bölgede yer aldığını" belirten Savunma Bakanı, bu nedenle askeri eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi 

Neşet Akmandor, üçüncü Ordu tarafından yapılan tatbikat dolayısıyla verdiği demeçte, yedeksubaylık konusuna da değinerek, silahlı kuvvetler bünyesinde 36 bin beşyüz yedeksubay olmasına karşılık, ihtiyacın 12 bin olduğunu, bu birikimin önlenebilmesi için yürütülen yedek subaylık döneminin kısaltılması ça-Jaşmaların yaz başında tamamlanacağını açıkladı. 


belirtiliyor. 

Köy-Koop mali işler ve idari işler müdürleri de görevlerinden alındılar, 


TKP ile işbirliği yapan Nedim Tarhan grubunun kendilerine karşı olan Köy-Koop çalışanlarına baskı yaptıkları ve istifaya zorladıkları öğrenildi. 

TABAN GAZETESİNİN DAĞITILMAMASI 
İÇİN KARAR ALINDI 

Köy-Koop yönetimin- de çoğunluğu elinde bulunduran ve TKP ile işbirliği yapanlar Köy-Koop'un merkez yayın organı olan "Taban" gazetesini dağıtmama kararı âldılar. "Taban" gazetesinin dağıtımı engellenen son sayısında 35 birlik başkanının ortak açıklaması, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un ve Yerel Yönetim Bakanı Mehmet Demir'in demeçleri bulunuyordu, 


Müezzinoğlu'nun da katıldığı 


Türkiye'ye “acil yardım” toplantısı 


Paris'te başladı 


PARİS (ÖZEL) 

Uzun bir dönemden beri beklenen Türkiye'ye yapılacak acil yardım konusundaki görüşmelerin ikinci aşaması dün Paris' 


AET 'nin Türkiye'nin talepleri hakkındaki kararı bu konuda toplantılar yapıyor 


te OECD Genel Merkezin de başladı. Federal Almanya ve OECD ħin katıl dığı toplantıya Türkiye' yi Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu temsil edi- 


yor. Başbakanlık Ekonomi danışmanlarından Nejat. Erdem ve' Hazine Genel Müdür Yardıması' nın bulunduğu üç kişilik bir heyetle dün Paris'e gi- 


den Müezzinoğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Van Lennep, Sekreter Yardımcısı Wotton ve Federal Almanya 


Dışişleri Bakan Yardımcısı Hermes'in katıldığı resmi görüşmelere başladı. 

Paris'e gelirken uğradığı Frankfurt havaalanında Türk gazetecilerine görüşmeler konusunda bilgi veren Müezzinoğlu, toplantıda; karşılıkla görüş alışverişinde bulunarak, tarafların acil yardım konusundaki tutumlarına açıklık getirilmeye çalışılacağını belirtti. 

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Türkiye'ye yapılması düşünülen acil yardımla ilgili olarak OECD Genel Sekreteri Van Lennep ile görüşmek üzere dün sabah Ankara'dan Paris'e hareket etti, 

Başbakanlık Danışmanı Nejat Erder'in de içinde bulunduğu Türkiye heyeti, yardımın koordinatörlüğünü üstlenen Van Lennep ile Türkiye'ye ya- 


(ET, Türkiye” ye açılacak 


proje kredilerini 


görüştü 


HABER MERKEZİ 

9 AET ülkesinin önceki gün Brüksel'de yaptıkları toplantıda önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'ye açılması düşünülen proje kredileri sorunu ele alındı, 

Bilindiği gibi Avrupa 
Komisyonu Türkiye'ye 5 
yıl için 5 milyar dolarlık proje kredisi açılmasını öneriyor. Bu önerinin yaklaşık 140 milyon dolarlık kısmının hibe şeklinde verilmesi öngörülü- 


Alman Parlamento heyeti Uğur ve Çetin'le görüştü 


Görüşmelerde yurt dışındaki 


işçiler ve işçi çocuklarının sorunları ele alındı 


HABER MERKEZİ 
Federal Almanya Meclisi (Bundestag) İşgücü ve Sosyal Düzen Komitesi üyesi beş parlamenterden oluşan heyet dün öğleden sonra Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'u ziyaret etti, Görüşme sırasında Almanya'daki işçi çocuklarının eğitim sorunları üzerinde duruldu. 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada görüşmede işçi çocuklarının dil ve kreş sorununun ele alındığını açıkladı. 

Alman Parlamento Heyeti daha sonra Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'i ziyaret etti. Çetin görüşmeden sonra yaptığı açıklamada görüşmede Türk işçilerinin sorunlarına değinildiğini söyledi. 

Türkiye-AET , Karma Parlamento Komitesi Türk Grubu üyeleri ile bir 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı 


Çaplı” nın emekliliğini istemesi bekleniyor 


ANKARA( ÖZEL) 
Gençlik ve Spor Bakanhğı Müsteşarı Orhan Çaplı'nın o bakanlıktaki huzursuzluk ve kendisine duyulan tepki üzerine emekliliğini istemesi bekleniy or. 
Çaph bakanlıkta yapılan her atama ve görev- 


den alma işlemlerinin sorumlusu olarak görülüyor ve kendisine büyük tepki duyuluyor 

Önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanı üksel Çakmur'un değişmesi ihtimali üzerine Çaplı'nın emekliliğini isteyeceği bildirildi. 


süredir Ankara'da, Almanya'daki Türk işçilerinin sorunları ile ilgili temaslarını sürdüren Federal Almanya Parlamento Heyeti dün parlam#ntoda bir basın toplantısı yaptı 

Toplantıda, Türkiye” nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna sunduğu son öneriler ile Türk işçilerinin ve çocuklarının sorunları ele alındı 

Türkiye AET Karma Parlamento Komitesi Türk Grubu Başkanı Ordu CHP Senatörü Orhan Vural yaptığı konuşmada, AET'nin Türkiye'nin önerilerine vereceği ceva bın, Türkiye'nin topluluğa duyacağı güvenin öl çüsünü ortaya koyacağını belirtti. 


n Vural, toplulu 
4 en pakette serbest 
dolaşım hakkının sağlanmasının, işçi alımının durdurulmasının olumsuz etkilerinin giderilmesi b- çin Türkiye'de her yıl 
50 bin işçiye iş alanı yaratılması amacıyla bir fon kurulmasının istendiğini ifade etti. Vural, ayrıca, Türk işçilerinin sosyal güvencelerinin sağlanmasının ve işçilerle çocukların mesleki ve lisan eğitiminin gerçekleştirilmesi- nin önerildiğini belirtti. 

Heyet Başkanı Remseheid ise konuşmasında Almanya'nın Türkiye'nin sorunları ile yakından ilgilendiğine değindi. 
Remseheid, Türkiye'nin AET'ye verdiği önerileri dikkatle inceleyeceklerini belirtti. 


yor, Türkiye bu yardımın arttırılması için girişimlerde bulunmuş ancak bu girişimler sonuçlanmamıştı. Bu konunun önümüzdeki hafta: Salı günü Brüksel'de yapılacak olan AET Dışişleri 


Bakanları Toplantısında açıklık kazanması bekleniyor, 


Türkiye'nin AET'den istekleri içinde yer alan işçilerin serbest dolaşımının kabulü ve tekstil ürünlerine konan ambargonun kaldırılması gibi konularda, topluluğun kararının ne olduğu da henüz belli olmadı 


Öte yandan Avrupa Parlamentosundaki İngiliz Muhafazakar Grup 


Lideri Geoffrey Rippon, içinde bulundukları güç ekonomik ve siyasi du- 


rumdan Oo kurtulmalarını sağlamak için AET'nin Türkiye, Yunanistan, 


Portekiz ve İspanya'ya acil ve etkin yardım yapmasını istedi. 


Avrupalı Genç De“ mokratlar Cambridge Üniversitesi Grubuna hitaben bir konuşma yapan Rippon, "Savaş sonrası- nın Marshall planına benzer biçim ve kapsamda bir kalkınma programı formüle etmek zorunda yiz" dedi 


Basın suçundan tutuklanan kişilere kelepçe takılmayacağı açıklandı 


İSTANBUL (AA) 
, TGS İstanbul Şubesi lera Kurulu dün yaptığı açıklamada, Sıkıyönetim Komutanlığı ile yapılan yazışmalardan sonra "Münhasıran basın suçundan tutuklanmış" sanıklara kelepçe taktırıl maması yolunda karar alındığının öğrenildiğini bildirdi 
TGS İstanbul Şubesi İcra Kurulu bir süre önce Sıkıyönetim Komutanlığina başvurarak gazeteci ve yazarlara kelepçe ta- 


kılmaması için istemde bulunmuştu. 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral 


Necdet Üruğ, TGS İstanbul Şubesi İcra Kurulunun yazısına verdiği yanıtta, mesleği gazetecilik ve yazarlık olan ve münhasıran basın suçundan tutuklanmış bulunan sivil şahıslara kelepçe takılmayacağını bildirdi 


pılacak ivedi yardımın şekli ve miktarı hakkında görüşecek 


MUEZZINOĞLU'NUN ACIKLAMASI 

Paris'e ; hareketinde önce Yeşilköy Havalimmanında bir açıklama yapan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, hükümetin “ekonomiyi güçlendirme programı” üzerinde yürüttüğü çalışmaların son aşamaya geldiğini bildire- 


HADİ ULUENGİN-BRÜKSEL 


TÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ NASIL GELİŞİYOR? 


AET Komisyonunun uzun bir dönemden beri beklenen, Türkiye konusundaki tavsiye kararı „geçenlerde Brüksel'de açıklandı. Ortak Pazar'ın yürütme organı sayılan Komisyonun almiş olduğu ve öneri niteliği taşıyan bu kararların, 6 Martta Belçika Başkentin- de bir araya gelecek olan Dokuzlar Dışişleri Bakanları Konseyinde onaylanması ve önümüzdeki dönemde AET nin Türkiye'ye uygulayacağı siyasette bağlayıcı nitelik taşıması, böylelikle hemen hemen kesinlik Kazandı. 

Türkiye'nin AET'den talep etmiş olduğu isteklere, Dokuzlar Komisyonu özet olarak şu cevapları verdi. 


1- Daha önce imzalanmış olan Katma protokol gereğince, Türkiye'nin AET'ye olan yükümlülükleri beş yıl süreyle dondurulacak. Bu dönemin iki yıl daha uzatılması olanağı var. 


2- Belirli bir takvim içinde, Türkiye" nin Ortak Pazar ülkelerine sattığı tarım ürünlerine gümrük indirimi uygulanacak. 

3- AET. 1979-1983 dönemi için, Türkiye'ye yaklaşık 1,5 milyar dolar kredi ve yardım verecek. 

4- AET ülkelerindeki 'işçilerimizin serbest dolaşımı yerine, Topluluk mesleki eğitim konusunda yatırımlarda bulunacak. 


Türkiye ne umuyordu ne buldu? 

Bilindiği gibi. geçtiğimiz Ekim ayı içinde Brüksel'e gelen Nazif Çuhruk başkanlığındaki Türk heyeti, AET'ye bir dizi öneri ve talepte bulunmuştu.. 
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve mali darboğazı neden gösteren Ankara'nın, AET'den istediği yardım ve kredilerin tutarı yaklaşık 8 milyar dolar dolaylarındaydı. 

Komisyonun açıklamış olduğu tavsiye kararlarında, beş yıllık yükümlü. 
lüklerin dondurulması dışında, Türkiye'nin isteklerine olumlu cevap verildiği söylenemez. 

Ekim ayından beri her iki başkent arasında birdenbire canlanan yoğun diplomatik trafik ve nihayet AET Komisyonunun açıkladığı tavsiye kararı, Dokuzlarin Türkiye'nin isteklerini gözü kapalı kabul edemeyeceğini ortaya koydu. 

Bu kararın nedenlerini nasıl açıklayabiliriz? 

Birincisi, Türkiye'nin içinde bulunduğu güçlükler ne derece ağır olursa olsun, AET ülkelerini de kapsamına alan bir ekonomik kriz döneminde, Ortak Pazar'ın, Topluluk dışı bir ülkeye 
8 milyar dolara varan bir yardım yapmasını beklemek, bir mucizeye bel bağlamak anlamına geliyordu. Üstelik, 
12 Eylül 1963'te Türkiye ile AET arasında imzalanan ortaklık anlaşmasın- dan bu yana, Türkiye'nin Ortak Pazar- 


la olan ilişkileri sürekli olarak iniş ve- 


çıkışlara sahne olmuş; Ankara'nın Avrupa Ekonomik Topluluğuna karşı tavrı, her gelen yeni hükümet ve onun izlemeye çalıştığı dış siyaset doğrultusunda değişikliğe uğramıştı. Bu durumun AET Komisyonunun almış olduğu kararda gözardı edildiğini sanmak. gerçeklere gözlerini kapamak olacaktır. 


Nitekim, geçen hafta yayınlanmış olan tavsiye kararında bu muğlak ilişkilere üstü kapalı olarak dokunuluyor ve "Yunanistan'la tam ortaklık görüşmelerinin sonuca doğru gittiği ve böylelikle tam üyelik anlaşmasına yalnız Türkiye'nin sahip olduğu bir ortamda; yapılacak olan bu yardım, Türkiye' nin kalkınma çabalarının yanı sıra, AET ile olan ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi yolunda bir Siyasi irade ye hizmet etmelidir" deniliyor. . 

Komisyon kararında, ayrıca, 17 Şubatta Ankara'da yayınlanan kararname ile yürürlüğe giren 3. Mali Protokolün yanı sıra, geniş kapsamlı bir 4. 
Mali Protokolün imzalanması isteniyor. 

Brüksel'deki AET merkezine yakın çevreler, basın açıklamasında yer alan bu bölümleri. AET'nin “Ben sınırlı da olsa Türkiye'ye bir yardım yapacağım, ama artık Türkiye'de Ortak Pazar" a karşı olan kesin siyasetini belirlesin ve bunu kağıt üzerinde ayrıntılarıyla saptayalım" demesi şeklinde yorumluyorlar. 

Kanımızca, beklenen yardımın çıkmamasında ikinci etken dört Batılı sanayileşmiş ülke başkanlarının Guadeloupe zirvesinde kararlaştırdıklatı Türkiye'ye yardım fonunun kurulması çalışmalarının henüz şimdiye kadar bağlayıcı ve sağlam bir zemine oturmamasıdır. 

Konuya ilişkin olarak Bonn'da yapılan ilk toplantıda, Federal Almanya’ nın “nefes alma" yardımında ısrar etmesine rağmen, ABD'nin, Türkiye'nin IMF'nin şartlarını kabul etmesi için dayattığı biliniyor. 

AET Konseyi Başkanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Poncet'in 6 Şubatta Brüksel'deki Türk gazetecilerine verdiği demeçte "AET tavrını İMF'ye göre belirleyecektir" demesi, bu görüşün, hepsi tarafından olmasa bile birçok Ortak Pazar ülkesi tarafından paylaşıldığını ortaya koyuyor. 

Bu bakımdan, AET Komisyonunun Türkiye'nin isteklerine vermiş olduğu cevabı, Türkiye'nin IMF'ye karşı olan tavrına bağlamak yanlış olmayacak. 

Bundan böyle, Türkiye'nin AET' den alabileceği yardımı. bir bütün olarak Ortak Pazar mekanizmasından değil, OECD Genel Sekreteri Van Lennep nezdinde yürütülen "Türkiye'ye Yardım Fonu'na, AET ülkelerinin teker teker yapacağı katkıda beklemek gerekecek. 


| masını 


rek, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde Başbakan Bülent Ecevit tarafından kamuoyuna açıklanacağını söyledi. 


Bilindiği gibi, Batılı ülkeler Türkiye'ye yardım yapabilmek için sözkonusu "ekonomiyi güçlendirme programı"nı onaylamaları gerektiğini ifade ediyorlardı. 

Müezzinoğlu, açıklamasında bu konudaki çalışmaların belirli bir noktaya geldiğini bildirerek, program hakkında OECD Genel Sekreteri Van Lennep ile görüşeceğini söyledi. 

Türkiye'ye ivedi yardım ABD, İngiltere,Federal Almanya ve Fransa” nın Guadeloupe'da yaptıkları zirvede benimsenmiş, OECD de bu yardıma katılmaya hazır olduğunu bildirmişti. Müezzinoğlu geçen hafta yardımı ilk tespit toplantısı olarak düzenlenen Bonn toplantısına gitmeye hazırlanırken, IMF'nin devalüasyon koşulunda ısrar etmesi ve Batılı ülkelerin de IMF koşulu üzerinde durması nedeniyle toplantı ertelenmişti. 


Federal Almanya ile Amerika arasında Türkiye'nin İMF'ye vermesi öngörülen ödünlere ilişkin olarak görüş ayrılıklarının ortaya çıktığı Bonn toplantısından sonra, kurulacak olan Fon'a 17 ülkenin katılacağı açıklanmişti, 


Van Lennep'in, Türkiye'ye gelişi ve geçen Cumartesi günü yeniden Bonn'da yapılan toplantınm ertelenmesi, çeşitli söylentilere yol açtı. Bazı çevreler yardım konusunda Van Lennepin hızl girişimlerde bulunmabütçenin yeni mecliste onaylanmamasına bâğlarken Paris'te OECD'ye yakın kaynaklar ivedi yardım konusunda Türkiye'nin İMF'nin istekleri karşısında gerekli ödünleri vermediği şeklinde yorumluyorlar. 


MALİYE BAKANI WASHİNGTON'A 
GİDECEK 


Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Paris'te yapılacak olan görüşmelerden sonra Washington'a giderek IMF'nin 7 Mart'- ta başlayacak olan toplantısına katılacak. 


Bu arada IMF Geçici Komitesi'nin Salı günü New York'ta yapılacak olan toplantısına katılacak olan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş ile Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun Pazar günü Ankara'dan ayrılacakları bildiriliyor. 


ABD'NİN GÖRÜŞÜ 


Ote yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleriyle Görevli Bakan Yardımcısı George Vest, ABD Dış İlişkiler Komitesinde Türkiye'ye çok yanlı yardım paketinin, Türkiye'nin NATO için deki görevlerini yerine getirebilmesi için düşünüldüğünü, ancak yardımın IMF'nin koşullarının Türkiye tarafından kabul edilmesine bağlı bulunduğunu belirtti. 


TEMSİLCİLER MECLİSİNDE 
TÜRKİYE 

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisinde Avrupa ve Orta Doğu Komisyonunda Amerikan Elenic Enstitüsü adına konuşan Senatör Eugen Rossides, Türkiye" nin Kıbrıs'ta 27 bin kişilik ordu bulundurduğunu, yapılacak yardımın Kıbrıs'ta barışın sağlanmasını önleyeceğini söyledi. Türkiye'nin Silahlı Kuvvetleri dışında Türkiye'den 35 bin kişinin Adaya getirilip yerleştirildiğini belirten Rossides, “Türkiye Kıbrıs'ta büyük güç tuttuğu için ekonomik yük altına girmektedir" dedi. 

Aynı Komisyonda konuşan Amerikan Dış Siyaset Enstitüsünden Micheal Szas ise Türkiye'nin yönetiminin demokratik ve Amerika'nın müttefiki olduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin bölge savunmasına yeterince katkıda bulunabilmesi için yardımın şart olduğunu savundu. 


Başkanı Dündar Soyer ve 


Yunanlı gazeteciler Doğan Yurdakul 


Ege'nin karşı kıyısındaki komşumuzdan gazetecilerin ülkemizi ziyaretleri ve basınımızın çoğunluğu tarafından dostça karşılanmaları, Türkiye-Yunanistan ilişkileri üzerine örtülmeye çalışılan karabulutların değitılmasında çok önemli bir etken olmuştur. 

Dost meslektaşların ziyareti, iki ülke arasın; da ilişkilerin geliştirilmesini isteyenleri sevindirmiş, düşmanlık körükleyip savaş kışkırtanlari ise kedere boğmuştur. 

Yunanistan'ın To Vima ve Ta Nea gazeteleri sahibi Lambrakis, To Vima'nın Genel Yayın Müdürü Bovsbourellis, Katimerini gazetesinden bayan Maria Karavia ve Avghi gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hristostomides, ziyaretleri ile barış ve dostluğun sağlanmasında önemli bir katkıda bulundular. y 

Konuk gazetecilerin Abdi İpekçi'nin mezarını ziyaretleri ise, çok anlamlı bir davranıştır. 
Hunharca katledilen bir meslektaş için yerine getirilen duygusal bir görevin ötesinde, siyasi anlam taşıyan bir davranış. 

Çünkü Abdi İpekçi, iki ülke gazetecileri arasında dostluk ve iyi niyet ilişkilerinin başlamasına önayak olan kişiydi. 

Onun öncülüğü ile başlayan temasların ilki Atina'da yapılmıştı. Türkiye'den giden gazeteciler Yunanistan'dan olumlu bir hava içinde döndüler, Döndükten sonra da gazetelerinde orada gördükleri dostluk havasını estirdiler. 

Yıllar yılı basınımızda bir yara gibi duran Yunanistan düşmanlığı çizgisi, dostluk çizgisi- ne yenik düşmeye başlamıştı. Düşmanları çatlatırcasına. Abdi İpekçi, ölümünden bir gün önce, Yunanistanlı gazetecilerin Türkiye'ye yapacakları bu ziyareti Başbakan Ecevit ile görüşmek üzere Ankara'da bulunuyordu. 

Yunanlı gazetecilerin Abdi İpekçi'yi ziyaret etmeleri, işte bu yeni havanın yaratılmasının ku-, rucularından olan kişiyi ziyaret olarak, siyasi biranlam taşımaktadır. 

Heyet Başkanı Lambrakis, mezarı başında yaptığı konuşmada, İpekçi'nin barışın ve özgürlüğün savunucusu olduğunu söyledi. Biz de bu anlamlı ziyaretle, İpekçi'ye sıkılan kurşunlardan birinin Türkiye-Yunanistan dostluğuna sıkılmış olduğunu bir kez daha anladık. 

Bundan bir yıl önce bugünkü heyette bulunanlardan Bousbourellis ile Atina'da görüşmüştük. Kendisi o zamanlar iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda oldukça karamsar görünmekteydi. (To Vima Genel Yayın Müdürü ile görüşme, Aydınlık, 27 Mart 1978) 

Bir yıl sonra kendisiyle Türkiye'de görüştügümüzde, o karamsarlığın şimdi yerini umutlubir iyimserliğe bırakmış 6lduğunu görüyoruz ve seviniyoruz. Í 

Ne var ki, Yunanlı gazetecilerin Abdi İpekçi'nin mezarını ziyaret ettiği gün, bu olaya hiç yer vermeyen Günaydın gazetesinde, Karamanlis'i Arap Şeyhi kılığında görüyoruz. "Karamanlis şimdi de Arap dostu kesildi"' başlığını okuyoruz ve iki ülke arasında dostluğun sağlanması konusunda daha çok mesafe katedilmesi gerektiğini anlıyoruz. 

Günaydın'ın ba haberinin, tam da Yunanlı gazetecilerin Türkiye'de bulunduğu bir güne rastlaması tesadüf müdür bilemiyoruz. Ama, üçüncü Dünya Ülkeleri arasında ilişkilerin ge- 
'işmesine böyle bir tavır alınmasını gazetenin. 
son zamanlarda dünya sorunlarına bakış açısı karşısında pek tesadüf olarak değerlendiremiyoruz. 

Bu tavır, bütün bir dünya tahlili ile, dünya- ya bakış ile ilgilidir. Uzakdoğu'da Çin'e karşı alınan tavır ile, bölgemizdeki ülkeler arasında iyi ilişkiler kurulmasına karşı alınan tavır elbettekibir bütünlük gösteriyor. Ve bu bütünlük, dünya hegemonyası peşinde koşan Sovyetler Birliği'nin işine yarıyor. 

Oysa, Necati Zincirkıran, yazın Yunan Adalarına yaptığı gezilerden döndükten sonra, Yunan halkından gördüğü yakınlık ve dostluğu övmüş, bizim ne zamandan beri söylediğimiz, iki halkın birbirine düşman olamayacağı gerçeğini tekrarlamıştı. 


Ama yine o sıralarda muhtemel bir Türk -yunan savaşını anlatan bir kurgu-bilim romanı da Günaydın'da tefrika edilmekteydi. 


Bu çelişki ne ülkemizin, ne de komşularımı- an haynına degildir. Biz bu çelişkinin, Zincirkıran'ın Yunan adalarında gördüğü gerçek doğrultusunda çözümlenmesini arzuluyoruz. 

Aksi takdirde Yunanlı meslektaşlara resepsiyonlarda söylenenler, bir gösterişten ileri gitmeyecektir. 


İzmir Ticaret Odası , Borsası 


devalüasyona karşı çıktı 


Toplantıda, enflasyo- nun önlenmesi ve olağanüstü dönemin aşılması 


İZMİR (AA) 


İzmir Ticaret Odası 


Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven, "'devalüasyon söylentilerine kesin olarak son verilmelidir. 
İMF'nin ön koşul olarak öne sürdüğü devalüasyona başvurulmamalıdır" dediler. 

Ortak bir basın toplantısı düzenleyen Soyer ve Güven, devalüasyonun bir çare olarak görülmemesini, ekonomik açıdan bir mal olan dövizin de fiyatının dondurulmasını istediler. 


“FİYATLAR GEÇİCİ OLARAK 
DONDURULMALI" 


Dündan Soyer ve 
Hasan Güven, faiz, ücret, kira, rant gelirleri, yatırım malı, ara malı ve hammadde gibi üretim girdilerinin ve döviz gibi dış ödeme araçlarının, temel ve bazı mal ve hizmet fiyatlarının geçici bir süre için de olsa bulundukları seviyede tutulması gerektiğini söylediler, 


için bu kararın alınmasının gerekli olduğu» vurgulandı. 


Fiyat dondurulması yönetiminin uygulanmasının ciddi bir şekilde ele alınmasının istendiği toplantıda, bu yolla, karaborsa fiyatı ile dondurulmuş fiyat biçiminde iki ayrı fiyatın oluşmasının önlenmiş olacağı savunuldu. Karaborsanın örgütlenmesine imkan yaratılmamasını da isteyen Soyer ve Güven, kamu sektöründeki şişkin kadroların da tasfive edilmesi . gerektiğini öne sürdüler. 

voplantıda, 
Borsası Başkanı Hasan Güven, Ecevit'in fedakarlık isteğine de değinerek, “ancak, bu istemden önce hükümetlerin savurganlıkları önlenmeli, özveri istemi hükümet için öncelikle ele alınmalıdır. 

amu sektöründeki savurganlık zihniyeti, bireylerin tüketimi kamçılayan girişimleri .önlen- 


“melidir'' dedi. 


Ticaret - 


>» 


3Mart1979 ` 


da, Reha Yurdakul, 


ta. 


Yeşilcam'da vazgeçi lemeven bir yapım an layışı vardır. Bir film se yirci tarafından tutuldu ve "çok iş yaptı''mı hemen hu filmin ben zerleri çevrilir ve gişe geliri garantiye alınma ya çalışılır. Ferdi Tay fur'lu, İbrahim Tatlises’ li türkülü filmlerden seks filmlerine, hatta Yılınaz Güney'in “top lumsal içerikli" sapıtla rına kadar bu kural hiç bir vakit değişmemiştir Türk filmlerinin konu yönünden hep birbirine benzemesinin, seyirci nin kendisini hep aynı filmleri seyreder his set mesinin temelinde yatan şey ,bu yapım an layışıdır 

işte bu haftada, ge çen mevsim iyi iş yapan Orhan Aksoy'un "Dila Hanım" adlı filminin bir 


benzerini ufak tefek değişikliklerle “Dervis Bey" olarak karşımızda buluyoruz. İki filmin de yâpımevi aynı, Akun Film 


Yönetmen : Şerif Gören/Senaryo: Safa Önal Görüntüler: Hüseyin Özşahin/Müzik : Cahit Berkay, Oyuncular. Kadir İnanır. Melike Zobu, Erol Taş. Ahu Tuğba, Aliye Rona, Hüseyin Pey- 


Akün Film yapımı (1979) İST. LALE ŞAN, RENK, YUMURCAK, İSANBUL ve Üsk.İŞ!IX' 


sanat edebiyat: 


Yeni bir "Dila Hanım" 


vetopraksız köylü gerçeğimiz! 


DERVİŞ BEY 


Necati Cumalı'nın bir öyküsünden uyarlanan ve başrolleri Tür- kan Şoray ve Kadir İnanır tarafından paylaşılan "Dila Hanım" iki toprak ağası ailesi arasmdaki kan davasından yola ikıyor ve bir aşk öyküsü temelinde bu çekişmenin yanlışlığını ve cağdısılığını vurgu lamaya çalışıyor, ancak bu törenin yine de sürüp gittiğini göstererek sonuçlanıyordu. Kocası öldürülen Dila Hanımla 

şmanı olan toprak ısı arasındaki kan davası, duygusal ilişkiye dönüşüyor, ancak Dila Hanımın aile çevresi bu 


birlikteliğe izin vermiyordu 
"Derviş Bey” de de 


gişik olarak kan davası- nin, aşiretlerarası top rak kavgasına dayanan yönü ön plana çıkanlkez kan davası gutmesi gereken yan er 


miş, bu 


kek yanı olmuş, Ancak öykü, İstanbul'da yüksek öğrenim gören Der 


Melike Zobu 


viş'in öldürülen babasın- dan ona kalan kan ve toprak davasını sürdürmek istememesiyle geliştirilmiş. Ve Derviş'in sevdiği kız, düşmanının dul karısı değil, kızı haline sokulmuş. Gerisi ise aynı. Derviş ile Karaca'nın duygusal ilişkileri, aileler arasındaki düşmanlığın anlamsızlığı teması ve bu kez ölümle bitmeyen bir son. 


SÖMÜRÜLMEYE RAZIKÖYLÜLER 


Burada iki filmin de üzerinde önemle durulması gereken ortak bir yanları var. Bu da Türkiye gerçekliğine bakışları ve onu yorumlama biçimleri. "Derviş Bey" 


Kırca için olumlu bir başlangıç 


ALTIN ŞEHİR 


“Altın Şehir'in kahramanları, Uyanık ailesi. 


Yönetmen: Orhan 


Akso y/Senaryo 


Erdoğan Tünaş/Görüntüler: Çetin Gür 


lopiMüzik: özdemir Erdoğan/Oyuncular: Levent Kırca, Ayşegül Atik, Feri 


Cansel Hulus 


Kentmen, Mahmut Gürses 


Asım Par Hiisevin Baradan, Kay- 


han Yıldızoğlu/Erler Film yapımı (1979)/İst. Mec.köy ÖZLEM, Fındıkzade NİLGÜL, Z.Burnu ZENGİN, Eyüp ŞAFAK, K.Yalı SİNEMA 63, Bayrampaşa YAKUT, Küçükköy MUGE'de. 


Alun Şehir” Türk sinemasının eksikliğini çek tiği temel unsurun “İyi bir öykü" olduğunu bir kez daha düşündürtüyor insana, Türk sinemasında yönetim de ustalaşmış sinemacılar var, iyi görüntü yönet menleri var, tiyatrocuları da ka - tarak zengin bir oyuncu malzemesi bulunduğu da söylenebilir. Ama iyi bir öykü olmadığı zaman sıra- dan, alışılmış, kötü filmler ortaya “çıkaran » yönel menlerin, ellerine iyice bir öykü geçtiği bir çizgi tutturdukları apaçık görülüyor 


zaman, nasıl belli 


“Alun Şehir" 
bir örneği. 


bunun 


zünü ettiğimiz nım" filminin yönet meni Orhan Aksoy. Ama Aksoy, yanma sinemaya yeni geçen güldürü sanatçısı ir vent Kırca'yı da alarak e lindeki değişik öykü sayesinde’ toplumsal taşla ma ni teliğinde, rahat seyredilen, ilgi çekici bir yapıt koymuş ortaya bu kez 


"Dila Hai- 


Filmin başkahramanı Ökkeş Uyanık (1.Kırca) Adıyamanin az topraklı köylülerinden. Köydeki ekonomik durumunu iyileştirmek için bir traktör alabilmeyi kafasına koyuyor: bu amaçla öküzlerini saup, karsı, erkek kardeşi ve küçük oğluyla "taşı toprağı altın şehire", “İstanbula geliyorlar. Bir gecckonduya verleşip para biriktirebilmek için Çalışmaya başlıyorlar. Ökkeş, sebze-meyve halinde hamallık, kardeşi inşaatta amelelik, oğlu kahvehane çuraklığı, karısı da bir zengin evinde sürekli hizmetçilik işi buluyorlar. Ancak büyük şehir, Uyanık ailesine yaramıyor, sokak çocuklarının arasına karışan oğlu Marlboro satıcılığına başlıyor , derken 


cinayet - ten islahevine düşüyor, Kardeşi kaçakçılara hiz- 


Yönetmen, 
“Derviş Bey" vazısında sü- 


met ederken vurulup ölüvor, karısı da karıştığı zengin çevrede değişip evini beğenmemeye başlıyor, Giderek bir gazinocuyla gid vor, Seyyar satıcılık yaparak yor bela aldığı traktörü de çaldıran Ökkeş, büvük kentte tek başına ve umutsuzluk içinde kalıyor. 


"Alun Şehir" bütün olarak yoksul insanlar için büyük kentlerdeki yaşam mücadelesinin zorluğunu 

Uyanık ailesi biraz 


gösleriyor üzerinde abartılarak 

dahi, izlenen olaylar, her gün binlerce voksul yurttaşın karşı olduğu sorunlar, Film, büyük iddiah söylevlere girişmeden 


anlatılmış. olsa 


karşıya zorluklar 


bu zorluklarla dolu yaşam-Yaşamın en kücük olaylarında 


dan kesitler sunuyor 


bile karşı n sömürüyü, çıkarcılığı üşveti sergiliyor. Özellikle Ökkeş'in karının içine düştüğü şarkıa kadının dünyası, kadı - nn metalaşmaya, kendini sal maya itildiği bir toplum düzeninden gerçekçi bir kesit çıkanyor karşımıza. 
Ökkeş'in halde, kardeşinin inşaatta karşılaştıkları sömürü ise, toplumun dayandığı genel yapıdan küçük bölümleri, yansımaları oluşturuyorlar. 

“Altın Şel bir traktör uğruna dağılan ve tükenen Uyanık ailesinin öyküsünü anlatırken, Uyanık" ları yiyip bitiren Hayat pahalılığının gerçek kaynaklarını da gösterebiliyor. 
IMF'nin Türkiye'ye borç para vermek için getirdiği enflasyon zorla malarını, değerinin düşüşünü, sonuç olarak herşeyin pahalılanmasını anlaşılabilir, sempatik bir dille seyirciye iletiveriyor. Bu bölümler, örneğin "Maden" filminde Rusya'nın olumlu gösterildiği diyaloglar gibi eklen- u, zorlama ve filmin bütününden kopuk bölümler olarak da kalmıyor. Uya- 


para 


mk ların yaşadığı gerçeklikle içiçe, bağıntılı, üstelik bu gerçekliğin -ekonomik temellerine ışık tutucu ve ana temayı güçlendirici bir nitelik taşıyor. 

Filmde eksiklik olarak belirtilebilecek temel nokta ise anlatılan bozuk toplumsal düzen karşısında insanların mücadele biçimlerine ışık tutulmaması. Köylerde, sömürülen , kentlerde sömürülen Ökkeş'er, düzene karşı nasıl mücadele etsinler ? Film bunun yanı-Uni getirmediği için belli bir zayıflık taşıyor. Filmde ezilen kitlelerin toplu olarak mücadek ettiği tek sahne olan inşaattaki direnişte de yalnızca Ökkeş' in kardeşinin bu direnişi kırıp patrona yaranarak yükselmesi anlatılıyor. 
Film, daha çok olumsuzlukları göstererek gelişiyor. Seyirciye bir umut ışığı vermeden sona eriyor, 

Bu yönüne karşın “Alun Şehir" olumlu bir film, Ezilen , horlanan halkın şanında bir film. Yönetmen Aksoy, zorlamasız, akıcı, başarılı bir anlatım tutturuyor. Özdemir Erdoğan'ın ezgikri, filmin anlatımıyla uyumlu, rahat, anlktıma katkıda hulunan ezgiler. 

"Alun Şehir" özellikle ilk kez bir sinema yapıtın- da rolalan Levent Kırca adına olumlu bir başlangıç. 
Kırca, bu yapıtla sanatını yoksul, emekçi halkın davası için kullanma karar-Uulığında olduğunu kamthyor. “Altın Şehir" toplumsal eleştiri yaparken güldürmeyi de başarabiliyor. Ama sulu bir güldürü değil ortaya çıkan. 
Seyirci ) okahramanlarını toplumsal çelişkilerin içinde izlerken hem `tebüssüm ediyor, hem de düşünüyor. Kıra'nn ve rol arkadaşlarının o filme kazandırdıkları bu rahatlik ve hiciv dozu az şey de- 


gil. 


"Derviş Bey "filminden bir sahnede 


de kaynaklandığı "Dıla Hanım" filmi gibi Türkiye'de feodal ve yarıfeodal sömürü biçimleri altında inim inim inleyen topraksız ve az topraklı yoksul köylü gerçeğini çarpıtıyor. "Dila Hanım"da kendi ürettiği ürünün üçte birini alıp geçinebilmek için ağa kapısında kuyruğa giren, ağa karşısında el pençe divan duran köylüler, "Derviş Bey" de de yine "biz tapulu toprak istemeyiz" "bize yalnızca beyimizin varlığı gereklidir" diye konuşan ,sömürülmeye razı kitleler olarak gösteriliyor. Filmde kan davasına karşı olan, topraklarının yarısını yok sul köylülerine dağıtmak isteyen aydın Derviş Bey tipi zaten gerçek yaşamla bağdaşmayan bir masal kahramanı, Ama yönetmenin bu kahramanın karşısına hiç bir toprak talebi olmayan, ağalarından hoşnut bir köylü kitlesi çıkarması, Türkiye ger- 


çekliğinin (o çarpıtılmasından başka bir anlam taşımıyor. 

"Dila Hanım"'dan 


sonra, "Derviş Bey" filmi de ezilen, sömürülen yoksul insanların yanında değil, karşı yanda, toprak ağalarının yanında saf tutuyor. 
Toprak ağalarının sömürü ve zulmüne karşı 


köylülerin mücadelesi - nin yanında yer alan "Fıratın Cinleri" 


(K Yurtsever),"'Kibar Feyzo" (A. Yılmaz), 'Kanal" (E. Kıral) gibi filmlerle "Dila Hamm"lar ve "Derviş Bey"ler arasında kuşkusuz büyük ve temelden farklar var. 

"Derviş Bey" filmi de, "Dila Hanm" gibi görünüşte feodal yapı- nın kan davası töresine karşı çıkmayı amaçlıyor. Ama bir yanda ağa sömürüsüne razı köylüleri gösterir, esas olarak da ağa aileleri, aşiret beyleri arasındaki kan davasının anlamsızlığını savunursanız, bunun sonucu "ağalar, aranız- daki çelişmeleri bırakın köylünüzü sömürmeyi barış içinde sürdürün" demiş olmaz mısınız? 
Kan davası töresine en doğru karşı çıkış, yoksul, ezilen köylülerin aralarındaki kan dava- 


larını bırakıp ağalara, sömürücülere karşı bir- 


leşmeleri değil midir? 
Örneğin Şerif Gören 1974'de yaptığı "En- 


dişe" filminde soruna bu temelde yaklaşıyor, ve topluca direnen paınuk işçileri ile kan davasından kurtulmak için çalışmayı ve para biriktirmeyi seçen yoksul köylü ailesi arasındaki çelişkileri işliyordu. Aynı Şerif Gören'in 1979'da "Derviş Bey"'e imza atması üzüntü verici değil mi ? 

"Derviş Bey''de Melike Zobu adlı yetenekli bir genç oyuncunun keşfi dışında, hiç bir olumlu nokta bulamadığımızı da belirtmek zorundayız. Yakın planlara ağırlık veren hızlı bir anlatım dili de,özen siz, sradan müzik çalış ması da filme bir boyut katamıyor. Film bir koyboy filmi atmosferinde gelişiyor. Öykünün geçtiği zaman ve yer de belirsiz. öykünün gelişimindeki inandırıcı olmayan noktalar ise herhalde saymakla bitmez. Ama bir tanesi- ne değinmeden geçmeyelim: 


Filmin sonunda Ceritoğlu Derviş Bey, sevdiği Karaca'ya kavuşmuştur, Kendisine silah çeken Karaca'nın babas Karahanlı Şehmuz Bey'i eleştirirken şunları söyler: "Yıllardır bir kuzuyu sevdin, bir kadını öptün mü?" Bu, filmin tipik olmayan, gerçeklere dayanmayan onlarca yanından birisidir. Bu sahne, Şehmuz Bey'in kinini ve düşmanlığını, kan davası töresini sürdürüşünü sevgisizliğine, onun ruhsal insani boşluklarına bağlamaktadır. Şehmuz bir değil, birçok kadınla beraber olan, ya da bir sevdası olan, kuzu da sevebilen bir toprak ağası olabilirdi. Salt bu yönü bile filmin senaryosundaki olayların, insan ilişkilerinin yapayhğını, düzmeceliğini ortaya koymuyor mu? 

"Derviş Bey" bu tür bölümlerinin zenginliği ile de Yeşilcam'ın düzmece masa başı senaryolarını incelemek isteyen araştırmacılar için iyi bir kaynak. 


SSCB, Berlin Film Şenliğinden çekildi 


Birleşik Amerikalı yönetmen Michael Cimino’ nun Vietnam savaşını konu alan ve 9 Oscar ödülü- ne aday gösterilen "Geyik Avcısı-The Deer Hunter" adlı filmi, 29. Uluslararası Berlin Film Şenliğini 


karıstırdı. 


Bu filmin şenlikte gösterilmesini protesto eden Sovyetler Birliği, İlya Auerbach'ın "Aşk İlanı" adl filmiyle katıldığı şenlikten çekildiğini açıkladı. 
Sovyetler'in ardından Çekoslovak ya, Jiri Menzel'in "Şu Harika Adamlar", Macaristan, Andras Kovacs' ın "Hara", Doğu Almanya, Günther Reisch'ın "Büyücü Anton" ve Kübada , Tomas Gutierrez Alea' nın "Sağ Kalanlar" adlı filmleriyle katıldıkları şenlikten çekildiklerini açıklayarak, Sovyetlerin tutu- 


munu desteklediler. 


Ayrıca şenliğin Seciciler Kurulunda yer alan Çek yönetmeni Vera Chytilova ve Macar yönetmeni Pal Gabor da bu görevlerinden istifa ettiler. 
Sovyet heyeti, "Geyik Avcısı" filminin tam da Çin-Vietnam çatışmasının patlak verdiği bir sırada gösterilmesinin "'mevsimsiz" olduğunu ileri sürdü. 

Şenliğin düzenlenmesine katkısı bulunan Batı Berlin Belediye Başkanı Dietrich Strobbe, Sovyetler'in protestosunu anlamadığını ileri sürüyor, "Geyik Avcısı" filminin yönetmeni Cimino ise filminin özel bir siyasal amaç taşımadığını ileri sürüyor ve şöyle konuşuyor: "Belgrad Şenliğinde olaysız gösterilen bu film, Vietnam savaşıyla yaşamları etkilenen işçi sınıfından insanları ele al- 


maktadır. 


Öte yandan Mısırlı Yusuf Şahin'in son filmi "İs- 


kenderiye. . 


. Niçin ?" in şenlikteki tüm eleştir- 


menlerin ilgisini çektiği belirtiliyor. Şimdiye kadar hiç bir Arap ülkesinde gösterilmemiş olan film, 
1942 savaşı sırasında İskenderiye'de yaşayan bir 


gencin öyküsünü ele alıyor. 


1018 amatör sporcu, Yüksel Çakmur' un 
görevden alınmasını istemişlerdi 


Yüksel Çakmur:” Görevden ayrılmamın, sorunu 


çözeceğini sanmıyorum" 


ANKARA (THA) 
Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur 
1018 Amatör sporcunun 
imza toplayarak Bülent Ecevit'e başvurması üzerine görüşlerini açıkladı ve "kışkırtıcılar Türk sporundan ellerini çeksinler" dedi 


, Çakmur, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 


“Türk sporunun ne politika sokmamak için çaba harcıyoruz. 
Ancak bazı kişiler açtıkları kampanyayı sürdürmeye ve işleri arap saçına çevirmeye devam ediyorlar. Masum sporcuları politikaya alet etmek geçerli bir yol değildir, Sporcuların yeri bu alan değil, sahalardır. 


içi- 


Onların görevi disiplinli olarak çalışmak ve Türkiye'nin adını duyurmak- 


tır, Ortada bir konu varsa gelsin benimle konuşsunlar. Kapımız 


her zaman olduğu gibi kendilerine açıktır. 

Benim görevden ayrılmamın sorunu çözeceğini sanmıyorum. Yerime gelecek Sayın Bakan bu ortamda ne yapacaktır. 
Bu bir tartışma konusudur. Sporculara sığınarak, onların arkasına gizlenerek hiç bir yere varılamaz. 

Görevden aldığım bazı kişilerinbu kampanya'nın sürmesi için çaba harcaması üzüntü vericidir. 
Kışkırtıcılar masum Türk sporcularından ellerini çekmelidir. 

İmza verenler arasında 


Judocularımız Barış turnuvasında başarılı sonuçlar almışlardı 


Balkan Judo 


Sampiyonası seçmeleri 


bugün başlıyor 


ANKARA (THA) 


4-9 Nisan tarihleri arasında Atina'da yapılacak Balkan judo Şampiyonasına katılacak Milli Takım adayları bugün ve yarın Sarıyer Mersinli Ahmet Spor Tesislerinde düzenlenecek yarışmalarla seçilecek. 

İlk gün saat 9.00-10.00'da tartı ve 60, 71, 86 kg yarışmaları, ikinci gün saat 9.00-10.00 tartı ve 65, 78, 95 artı 95 kg yarışmaları yapılacak 


Yarışmalara 
Samsun, 


Ankara, 


Zonguldak, Tunceli, 


Istanbul, Hatay, 


Erzincan, 


İzmir, 
Eskişehir 


ve Bursa bölgelerinden toplam 61 sporcu katılacak 

Seçimleri kazanacak sporcular hazırlık kampına alınacak ve 17-18 Mart günleri yapılacak son seçmelerle judo Milli Takımı belirlenecek. 


Federasyon Kupası Bisiklet Yarışları bugün Adana” da başlıyor 


ANKARA (AA) 

İki gün sürecek olan 

Bisiklet Federasyonunca 

düzenlenen, Federasyon 

Kupası Bisiklet yarışları bugün Adana'da başlıyor. 


Büyükler ve gençler kategorilerinde yapılacak yarışmalara; Amasya, 


Ankara, Balıkesir, Bolu, 


Istanbul”da yapılacak olan 


Bursa, Denizli, Eskişe hir, Hatay, İstanbul. İz mir, Kastomonu, Konya, Sakarya, 'Zonguldak ve 
Adana bölgelerinden 111 
sporcu katılacaktır. 
Federasyon Kupası 
yarışmaları sonunda 25 
29 Mart'ta yapılacak 11 
Uluslararası Akdeniz Turuna katılacak Ulusal Takımımız belirlenecektir 


Asya-Avrupa Maratonu çalışmaları hızlandırıldı 


İSTANBUL (AA) İstanbul'da düzenlenecek olan Asya-Avrupa maratonu ile ilgili hazırlıklar hızlandırıldı. 
İstanbul Atletizm Ajanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Nisan tarihinde başlayacak olan maratona, Türk, Al- 


man, Belçikalı ve Hollandalı atletler katılacak. 


Anadolu yakasında çevre yolunun Altuniza- de kavşağında başlayacak olan yarış, İstanbul Boğaziçi Köprüsü geçildikten sonra Büyükdere yolu izlenerek İnönü Stadında son bulacak. 


Halter Federasyonu Kurulları açıklandı 


ANKARA (THA) 

Halter Federasyonu 

Başkanı Refik Çölaşan 

düzenlediği basın toplantısında yeni kurullarını açıkladı. 


Yeni Halter Federasyonu Kurulları şu üyeler- den oluşuyor: 

Refik Çölaşan (Başkan), Ali Tan (Genel Sekreter), Cahit Gür, İbrahim Erden, Kemal Cihan, Sabahattin Yıldırım, Ergun Güler ( Üye). 

Sedat Atalık, Manmut Başkır, A.Kadir Erdev, 


İbrahim Erdem, Yaşar Uluç (Merkez Hakem Kurulu). 

Esat Sadi Kazancı, Tahir Tankurt, Hasan Koni, Garbis Boyacı (Danışma Kurulu) 


Op. Dr. Faruk Gönenç, Dr. Tevfik Bilgin, Dr. Ali Şaşmaz, Dr Metin Yücel (Sağlık Kurulu). 

Ali Tan, Ergun Güler, Engin Dikici (Eğitim ve Yayın Kurulu), Cafer Eder, Göker Alkurt (Teknik Danişman), Ergun Güler (Basın Sözcüsü). 


Köksal (o Özoğluöz'ünde ismi var, Bu Sporcumuz aynı zamanda bizim memurumuzdur. Böyle bir girişimde (o bulunacağını sanmıyorum." 

Çakmur 1018 sporcunun ceza kuruluna verilip, verilmeyeceği konusunda da "Bu benim görevim değildir. Sorun Beden Terbiyesi Genel Müdürü Aymergen'i ilgilendirir, Bugüne kadar kimsenin işine karışmadım, karışmak ta istemem. 

Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur ayrıca, Türk sporunun aşama yapabilmesi için önümüzdeki gürlerde spor otoriteleri ile biri İstanbul, biri İzmir'de iki toplantı yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. 


güreşçiler de, aday kadro içinde bulunuyor 


ANKARA (THA) 
başkenti 
15-22 Nisan tarihleri arasında yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak Serbes, ve Greko - Romen Güreş Takımlarımızın aday kadroları 


Romanya'nın 


Milli açıklandı. 


Tofaş -SAS'lı güreşçilerinde kadroya dahil edildiği aday kadroda bulunan 


isimler şöyle ; SERBEST 


48 kilo: ömer Sakızcı, Kuddisi Özdemir, 52 kilo: Cengiz Karakız, Aslan İbrahim 
Fevzi Gökdoğan, 62 kilo: Kırıcı, Yusuf Cambaz, Halit Akgün, , Mehmet Sarı, 


Seyhanlı, 57 kilo; 


68 kilo: Oktay Akta 
74 kilo: İsmail Köseoğlu, 


hin, 82 kilo; Reşit Karabacak, Meh met Uzun, 90 kilo: İsmail Temiz, Hay-Mehmet Güçlü, 
Taşkın, Ağır: Alaaddin Yıl- 


ri Sezgin, 100 kilo Ayhan dırım, Arif Çetin. 


GREKO - ROME 


48 kilo: Salih Bora, Erol Kemah, 
52 kilo: Serhat Karadağ, Mehmet Biçi 
ci, 62 kilo: Mehmet Uysal, rol Mutlu; Kenan Kızılboya, 


68 kilo: 


Bulgaristan artistler, atletler, bisikletçiler, hatterciler, boksörlerden sonra, simdi de 

çocuklara el attı 


© Güreş Federasyonu, minik güreşçilere yardım yapmazsa, Bulgar sınırında Slavij Kulübü yetkilileri minikleri Haskov”a götürecekler 


İZMİR (THA) 


Dünya Çocuk Yılı nedeniyle bu defa da minik güreşçilerimiz Bulgaristan'a gidiyar. 


Çocuk yılı nedeniyle düzenlenen organizasyon gereği Bulgaristan'ın Haskov'a hareket ede- 


cekler. 


İzmir Güreş Ajanlığına verdiği bilgiye göre, Federasyon eğer yardım yapmazsa, takımın antrenör ve yöneticileri 12 sporcudan oluşan takımın kendi olanaklarıyla Bulgaristan sınırına kadar ulaştıracak, oradan da Slavij kulübü yöneticileri devreye girecek ve minik güreşçileri Has- 


kov'a götürecekler. 


Bu karşılaşmanın rövanşı ise 20 Nisan tari- 


hinde İzmir'de yapılacak. 


AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN 


GÜREŞ MILLI TAKIMI ADAY KADROSU AÇIKLANDI 


@ Daha önce kadroya alınmayacağı bildirilen Tofaş-SAS”lı 


Bükreş'te 


Akgün, 
Necmettin 


Doğan Şa- 82 kilo 


Öte 


bunların 


şini 
Esat Metin 


74 kilo: Celal Taşkıran, Mustafa Suzan dı 


Milli Takım yüzücüleri şimdi de yaş grupları için yarışacaklar. 


Atik ve Karabacak 


Ömer Suzan, Osman Gazisa yın, 90 kilo; Arslan Arslan, Ağır: Kenan Ege, Raşit Türksönmez 

yandan Güreş 
Başkanı Zeki Ayralıoğlu, İktisadi Dev Tet Teşekkülleffhin Genci Mdürleri ile bağlı 
Müsteşarlarının katılacağı Kalkındırma" 
rumun 8 Mart'ta Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde yapılacağını açıkla 


Federasyonu 


olduğu Bakanlıkların ürk güre 


konulu açık otu- 


YÜZME YAŞ GRUPLARI MİLLİ TAKIMI SEÇME MÜSABAKALARI BUGÜN İZMİR'DE BAŞLIYOR 


İZMİR (AA) 
Avrupa ülkelerinde bu sezon düzenlenen yüzme yarışlarına katılacak aday Milli Takımlarımızı belir leme yarışmaları bugün Atatürk kapalı yüzme ha vuzunda başlayacak İki gün sürecek olan 


yarışmalara, İstanbui'dan Galatasaray, Adana'dan Tenis Dağcılık, Su Sporları ile İzmir'den Karşıya ka, Altay ve Tuborg Yüz me İhtisas takımları katılacak 


Düzenleme Kurulunda yapılan açıklamaya göre, 


sabah saat 10.00 öğleden sonra da saal 15.00'te iki seans halinde yapılacak 


yarışmalarda Lüksemburg için 1961-1964, Bulgaristan için 1965- 


1969 ve Londra seçmeleri için de 1961-1964 doğumlu kız ve erkek sporewlar yarışacaklar. 


Merkez Ceza Kurulu Asbaşkanı Erdoğan Ünver'in açıklaması 


Gazetemizin nüshalarında, "Merkez 


yanlanmıştı. Gerçekte bu yazının gazete miz yazı kadrosuyla da bir ilgisi yoktu. 


imzasıyla 
Erdoğan 


Mete Üstün 
—haklı olarak üzmüş. Açıklama 


Daima dos.uyu öğrenmek kamuya duyurmak görevimiz olmakla is- 


teği yerinde bulduk. Şimdi 


ver'i dinleyelim; ancak dahâ da önce bi raz kendisi nden bahsedelim: 


Erdoğan Ünver, Ankara Barosuna kayh olarak 23 yıldır serbest avukat olarak çalışıyor. Gazetevilige karşı büyük bir 
1950 yılından bu 
yana basınla hâşırmeşir. Bu süre içinde 3-4 derginin Yazıişleri Müdürlüğü görevini de yaptığı gibi ayrıca bizzat edebiyat ve sanat dergisi de çıkarmış. Sağcısıyla sulcusuyla birçok gazetecinin ve gazetenin avukatlığını yapmış. Halen de davalarının çoğu basınla ilgili. Bi. 
Müzisyenler Sendikası ve TGS'nin avukatlığını da üslenen Erdoğan Ünver'in bir de şir kitabı var. Güftesi kendisine ait “Saç ların tarumar, gözlerinde nem'"' adh şarkısı Milliyet gazetesince ödüllerimis. 


tutkusu var, Nitekim, 


"B.T.Ceza Kurulu'nda un seneyi aşkın “m. Kurulumuzun 

gazetenizin de beliriv ;. gibi değişmeyen bir anlayışı vardır. Bu anlayış, yılları 


süredir görev yapmak! 


m hukuk ve adalet hizmetine vermiş kişilerin anlayışı, yani kanun ve yönetmelikle- 


18-19 Ekim 19/8 günlü Geza Kurulu'nun Değişmeyen Anlayışı"' başlıklı bir yazı ya lu 


yayınlanan 


isteğinde 


da kalmıştır. 
yazı 
Ünver'i çok bulundu. 
ve doğruyu 


Erdoğan Ün- 


re saygı anlayışıdır. itekim, bu 4 
tabii bir neticesi olarak Merkez Ceza Kurudeğişen iktidarlara rağmen ca yeniden seçilmek suretiyle görev başın- 


ayışın 


defalar- 


Gazetenizde belirtilen olayda, Gençler- birliği'nde tescilli futbolcu İsmail Korkut" un, amca oğlunun nüfus kağıdını kullanarak ve Erhan Korkut ismi ile Sitespor kulübü için sahte lisans çıkardığı sabit olmuş, gerek kendisi ve gerekse kulüp başkanı Şefik Şahin'in. tecziyeleri cihetine gidil 


miştir. Yani, iddianın aksine yönetici ce- 


aldığım 


ara, Türkiye 


tr 


hususundaki malumunuz bulunan ve Mete Üstün müstear adı aluna sığınan kişinin utanç verici isnadından ibarettir, 

"Az para-çok cezas çok parasaz Ceza" deyimiyle şahsımın yanı sıra Kurulumuzun diğer üyelerini de töhmet altında bulunduran bu şahsa, bütün ispat vasıtalarını da tanıyarak, bu gerçek dışı, lekeleyici ve onur kırıcı isnat ve ithamlarını, yalnız bu hadise için değil, bütün çalışma yıllarımızı da kapsayacak şekilde kanıtlamasını istiyorum. 
Aksi takdirde takdir kamuoyunun olacak- 


za alınmıştır. Ancak suçu, sahte tescil fişini merciine götürmekten ibaret diğer yöneticinin delil yetersizliği nedeniyle hakkında / ceza tayini cihetine gidilmemişlir. 

O tanhte, senelik izin kullanarak Ankara dışında bulunan büro şefi eliyle rüşvet 


iddia, kim olduğu 


Bir dost kâzanınanm ve doğruyu öğ- 


reninenin sevindi, içinde Erdoğan Ünver'in bürosundan ayrıldım. -e 


'— 


3 Mart 1979 
Konya'da 45 yaşındaki 


bir kadın bombayla parçalanarak öldü 


HABER MERKEZİ Konya'da bir süreden beri devam eden olaylar dün büyük boyutlara ulsşü. Kent merkezinde iç yere tahrip gücü yüksek patlayıcı madde atıldı. Bir kadın parçalanarak öldü. 

Selçuk Eğitim Enstitüsü Müdür yardımcısı ve Matematik öğretmeni İbrahim Cantürk'ün evinin kapısına yerleştirilen patlayıcı madde saat 07.45 
sıralarında infilak etti. 
Patlama sırasında evin önünden geçen Sahra Çınkala adındaki bir kadın, kolları ve bacakları koparak olay yerinde öldü. 
Patlama ile birlikte evde de geniş hasar meydana geldi. 

Öğrenci grupları arasında yer yer kısa çatışmaların ve kavgaların devam ettiği Konya'da iki yere daha patlayıcı madde atıldı. Patlamalarda geniş hasarlar meydana geldi. 

SEYDİŞEHİR'DE 

Saadetler İlkokulu Müdürü Ahmet Şahin'in öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği bildirildi. 

İlkokul Müdürü Ahmet Şahin ihbar üzerine yakalanarak mahkemeye verildi ve ilk sorgusundan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi 

İSTANBUL'DA 
, Fatih, Karadeniz Cadesinde dün sabah Saat 09.00 sıralarında Necmettin Tarcan ve Timur Taban adındaki işçilere tabanca ile ateş açıldı. 
Ateş sonucu işçilerden Necmettin Tarcan olay yerinde öldü. Timur Taban ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. “ © İstanbul'da dün sabah biri kimliği belirsiz, iki ceset bulundu. 

Dün sabah Saat 06.00 
sıralarında Aksaray Ejif Lokantası önünde 18-19 yaşlarında bir gencin cesedi bulundu. Yetkililer yapılan. incelemede gen- 


TELEVİZYON 


17.00 HABERLER 
17.05 TATLI BELA 


yınlanacak. 


18.30 AFRİKA 


sergileniyor. 


20.30 HABERLER 
21.15 BEŞ DAKİKA 


22.00 BİZDEN SİZE 


23.50 HABERLER 


TRTI 


UDUU AÇINŞ, 
06.02 Günaydın 
09.02 Çocuk Saati 10.30 Hafta sonu 13.00 HABERLER 


TRT2 


08.00 Açılış 

09.40 Dünden Bugüne 10.10 Türk Hafif Müziği 12:15 Kadınlar Topluluğu 13.00 HABERLER 

14.35 Türküler 


07.00 Acılıs 

11.00 ogieye Doğru 13.00 Müzik Köşesi 16.00 Anıların Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi FERİT İLSEVER 


Dizi filmin "Yeni Görev” adlı 12. bölümü ya- 


17.300 FLIPPER (Tehlikeli Deney ) 

18.00 GUGUKLU SAAT 

3-6 yaş çocukları için hazırlanan programda zaman kavramı inceleniyor, Saat, ay, gün, neye denir? Bir gün kaç saattir, gece ve gündüz nedir gibi soruların yanıtları veriliyor. 


Yeni dizi filmin bugün yayınlanacak olan ilk bölümünde, Alberto Marovi'nin Afrika'daki gezisi ve izlenimleri, kıtanın beyazlar tarafından sömürülmesi, sosyal ve siyasal gelişimi, uyanışı 


19.30 LOGAN'IN KAÇIŞI (Zaman Yolculuğu) Dizinin bugünkü 6. bölümünde Jeosica, Logan ve Rom mabedi ıramayı sürdürürlerken, zaman yolculuğunu gerçekleştiren David Eakins, çok yıllar sonrasından bir yolculuk yaparak yanlarına gelir. Nükleer savaşın başlama nedenlerini bulmaya çalışır. Zamanı kısıtlıdır. Eğer nükleer savaşın çıkma nedenini öğrenirse yedi milyar kişinin hayatını kurtaracaktır. Ancak bunu öğrenemeden geri dönmek zorunda kalacaktır. 


21.20 ZEYTİNLER ALTINDA Vasfi Uçkan'ın öyküsünden yola çıkılarak hazırlanan dizi filmin 4. bölümü yayınlanacak. Bu bölümde ağanın adamı, Munise ile evlenebilmek için yeni yollar deneyecek, ağa ve köylü arasındaki çelişkiler devam edecektir. 


ramına katılan sanatçılar şöyle: Nükhet Duru, Şenay, Selma Güneri, Erol Evgin, Suna Yıldızoğlu, Tuğrul Şan, Kamil Sönmez, Seracettin Erman, Ajda Pekkan, Nokta ile Virgül, Programı hazırlayanlar: Erşan Başbuğ ve Adem Gürses. 

23.00 BİR GAZETECİNİN SERÜVENLERİ 

“Balondaki Ölüm" adlı 6. bölümde, Mike Andros, öğrencileri uyuşturucu maddeye alıştıran bir kaçakçılık şebekesinin peşine düşer. 


cin bir tabanca ile beyni- ne ateş edilmek suretiyle öldürüldüğünün saptandığını bildirdiler. 

Taksim'deki Asya Otelinin deposunda da iki gün önce tabanca ile öldürüldüğü tahmin edilen Metin Arabacı adındaki bir kişinin cesedi bulundu. Metin Arabacı'nın otelin o müstahdemlerin- den olduğu bildirildi. 
© SSK Levent Dispanseri çalışanlarının maaşlarıni getiren üç mutemedi 
soyarak, 1 milyon 270 
bin lira alan soyguncuların aranması için öhceki gece İstanbul'un çeşitli semtlerinde baskınlar düzenlendi. 

ANKARA'DA 

Anayasa Mahkemesine bomba atanlardan bir kişi daha Ankara'ya getirildi. Bilindiği gibi 18 Ocak tarihinde Anayasa Mahkemesine o bomba atan, ÜGD Belen Bucağı Başkanı Şahin Çalışkan, İskenderun'da yakalanmış ve suçunu itiraf etmişti. 
Çalışkan'ın ifadesinde bombalama sırasında gözcülük yaptığını bildirdiği, İskenderun Demir Çelik işçisi Ahmet Görmez'de İskenderun'dan Ankara" ya getirildi. Emniyet Yetkilileri, sanığın sorgusu- nun devam ettiğini söylediler. 

Seyranbağları 50.Yıl Lisesi önünde 23 Şubat' ta çıkan çatışmada Ser dar Özgerç adındaki öğrenciyi öldürdükleri ileri sürülen beş kişi yakalandı 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Serdar Özgerç'in ölümü ve İrfan Taş adh öğrencinin yaralanması ile sonuçlanan o - layın failleri oldukları ileri sürülen Ali Doğan, Yakup Balsoy, Şenol Şen, Mustafa Şen ve Cemal Saylan gözaltına alındı. 


ANTAKYA rel "Antakya Gazetesi" sahibi Nezih Gassa Seyfettinoğlu'nun özel otomobili patlayıcı madde atılarak tahrip edildi. 


16.40 Tangolar 
19.00 HABERLER 
22.02 Hafif Müzik 

23.00 HABERLER 
01.00 - 05.00 Gece Yarısı 


16.20 Arkası yarın 17.30 Yurttan Sesler 19.00 HABERLER 
20.3v Haftanın Ülkesi 23.30 HABERLER 
23,55 Kapanış 


18.00 Gençirr Için 21.00 Günümüzde Caz 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BUYUKÖZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtım: GAME DA 


Ecevit vee 
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Ecevit Yasalara ve demokratik hukuk devleti" kurallarına bu kadar uygun davaranarak halkı incitmeden etkinlik kazanmaya özen gösteren Sıkıyönetimin bazı çevrelerce tartışma konusu yapılması ve hükümeti yıpratraak için Silahı Kuvvetlere gölge düşürülmeye çalışılmasını üzüntü ile karşılıyorum"' dedi. 

Sıkıyönetim konusunda baskı yapılarak Sıkıyönetimin doğru yolundan saptırılmak ve yanıltılmak istendiğini belirten Ecevit, iktidar kadar muhalefetin de bu meselede sorumlu olduğunu belirtti, 

Muhalefetin sıkıyönetim konusundaki bütün görüşlerini Mecliste dile getirdiğini ve bunların yine Mecliste cevaplandırıldığını anlattıktan sonra, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Orgeneral Kenan Evren'i açıklama yapmaya biz zorlamadık, muhalefet zorladı." 

Dış yardımlar konusuna da değinen Ecevit, kesinlikle o devalüasyon yapılmayacağını belirtti. 
Uzun süren devalüasyon söylentilerinin en güçlü ekonomileri bile yıpratacağını belirten Ecevit, yabancı ülkelerin dış yardım konusunda devalüasyon üzerinde ısrar etmelerinin faydadan çok zarar getireceğine işaret etti ve Dış yardımdan önce Türk ekonomisine zarar verilmesinden kaçınılmalıdır"'dedi. 

Ecevit, o önümüzdeki günlerde ekonomik önlemlerin açıklanacağını, akaryakıt sıkıntısının önlendiğini, ancak ilerde aynı sıkıntı ile karşılaşılmaması için kendi gücümüze dayanmak ve özveri politikalarının benimsenmesi gerektiğini savundu, 

DEMİREL: "SİLAHLI KUVVETLERİN GÖLGESİNDE 

İKTİDAR OLUNAMAZ" 

AP Genel Başkanı Sü- 


Hasan Korkut... 
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AP'li değil" demekte idi. 

Hasan Korkut, Demirel'e gönderdiği istifa mektubunda bütçe oyla masına katılmadığı için kendisine yöneltilen suçlamalara da cevap vererek şöyle dedi: 

“Samimi davranışıma rağmen, ancak bütçe oylamasına müteakip yapılan grup toplantısına yetişebildim. Grupta yaptığınız konuşmanızda '213 milletvekili parti disiplinine uyarak oy kullandı, 3 milletvekili parti disiplinine uymadı' şeklinde beyanda bulundunuz 

"Bu açıklamanızdan anlayabildiğime göre, 
Millet Meclisinde 216 
sandalyeye sahip bir parti grubu mevcut ve zatialiniz de bu partinin genel başkanı durumundasınız. Kendimi zorlamama rağmen bu muhay: yel partinin adını tespit edemediğim için beni bağışlamanızı istirham edeceğim. Bundan maksat MC ise bu husustaki görüşümü bir yıl evvel evinizde zatıalilerinize arzetmiştim." 

Hasan Korkut mektubunda oylamaya Grup Başkanvekili (o Kıratlıoğlu'nun haber vermemesi nedeniyle katılamadığını da ekledi. 

1927 yılında Babaes- 
ki'de doğan Korkut 1969 
yılından beri AP Milletvekili olarak görev yapıyordu. Korkut, bundan sonra ne yapacağı konusunda istifa mektubunda Şunları belirtti : 

"Haysiyetli kişiler görev başına gelinceye kadar inandığım ve gönül verdiğim davaya müstakil olarak devam etmeye ve tabandaki dava arkadaşlarıma o sıfatla hizmet etmeye kararlıyım." 

Hasan Korkut'un istifasıyla AP'nin Meclisteki sandalye sayısı 172'ye düştü. 

Öte yandan AP Genel Sekreteri Nuri Bayar ve Genel Başkan Yardımcısı Barlas Kuntay'da THA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna "bu konuda bizlere herhangi bir yazı gelmedi''dediler 

Bununla birlikte AP Kırklareli Milletvekili Ha - san Korkut'un Partişin- den istifa ettiğine ilişkin bir mektubun fotokopisi dün saat 15.30 sıralarında Ankara'daki haber ajansı bürolarına dağıtıldı. 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 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leyman Demirel, dün bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, Başbakan Bülent Ecevit'in dünkü demecini cevapladı, Demirel, "Vatan sathında sebep oldukları bunca dertten sonra, kaybettik - leri prestijlerini milletin tümüne ait olan Silahlı Kuvvetlere sığınarak toplamaya çalışma gayretleri beyhudedir. Silahlı Kuvvetlerin gölgesinde iktidar olunamaz" dedi. 

Süleyman Demirel, Başbakan Ecevit'in sözlerine cevaben şöyle konuştu: 

"Sıkıyönetimin otoritesini sarsmak, onu sulandırmak, sıkıyönetim görevini yüklenen Silahlı Kuvvetlerimizin elini kolunu bağlayarak onların işlerine karışarak bu görevi yapmakta güçlük içine sokan bu hükümettir. 

"Silahh Kuvvetleri mizi Kontrgerilla ithamları altına sokan, Ulusal Savunma Kavramı gibi ne idüğü belirsiz konuları ortaya atarak şaşkınlık yaratan bunlardır. 

"Kendi sorumluluklarına giren hususlarda kendilerine yöneltilen tenkit - leri cevaplandırmayıp, Genelkurmay Başkanını konuşmak mecburi ye - tinde bırakanlar da kendileridir." 

SUKAN'IN 
AÇIKLAMASI 

Demokratik Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, muhalefet partilerinin sıkıyönetim uygulanması konusundaki tutumunu kınadı. 

Faruk Sükan "ülkenin buhranlı vE sıkıntılı darboğazlardan geçtiği böyle bir dönemde özellikle siyasi parti liderleri- nin sözlerine ve hareketlerine azami dikkat ve itina. göstermeleri gerekmektedir'' dedi. 

Sükan konuşmasına şöyle devam etti: 

"Muhalefet Parti liderlerinin sıkıyönetim uygulama ve icraatiyle ilgili tenkit ve endişelerinin silahlı kuvvetlerimizi yıpratacak ve polemiğe firsat verecek tarzda değil, bizzat Başbakanla ve diger yetkililerle görüşmek suretiyle oduyurmalarını ve böylece ortak çözüm bulmalarını temenni t< mekteyiz." 


15 milyon 
çalındı, 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len paranın bugüne kadarki soygunlarda ulaşı: lan en yüksek rakam olduğu bildiriliyor. 

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre olay şöyle gelişti. 6 kişi olduğu sanılan soyguncular, biri 34-FU-346 plakalı beyaz renkte, diğeri 34-H-48- 
46 plakalı krem renkte 
iki Anadol otomobille Cerrahpaşa .kavşağı'nda beklediler, Kafile kavşaga geldiği sırada, beyaz Anadol öne çıktı ve arkadaki polis otosuna çapraz biçimde "yanaştı. 
Anadol otodan polis arabasına tomson marka bir silah ve otomatik tabancalarla ateş açıldı. Polislerin etkisiz hale geldiği anda, ileri çıkan krem renkli Anadol, ambülansa yanaştı ve soyguncular ön kısımdaki personeli taradılar. 

Daha sonra arkada bulunan krem renkte Anadolu terkeden soyguncular, ambülanstaki parayı gaspeden arkadaşlarıyla birleştiler. Soyguncular parayı aldıktan sonra beyaz Anadol'la kaçtılar. 
Olay yerinde bırakılan krem renkli Anadol'un çalıntı olduğu anlaşıldı. 

ÖLENLER 

Açılan ateş sonucunda arkadaki polis otosunda Mehmet Balcı, Abidin Cömert ve Bıçakcı adlı polis memurları yaralandı. Ambülansta ise, S-lih Dursun adlı Tahsilat Dairesi odacısı hemen öldü. Mutemet Nuray Şıkyıldız, ş™~~ör Oğuz Uçar ve yoluan geçmekte olan İbrahim Okçeker yaralandı. 


EŞKALLERİ 

Emniyet yetkililerin- den edinilen bilgiye göre, soygunculardan birinin 20-25 yaşlarında, sarışın, kürk yakalı parkalı bir şahıs olduğu saptandı. 

Öte yandan yetkililer, Cerrahpaşa soygununun, SSS Dispanseri ve İmar İskan Bakanlığı'nın basılmasından sonra, son iki günde meydana gelen üçüncü gasp olayı olduğunu açıkladılar. 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vietnam'a karşı başlattığı ihtar harekatımn 15, gününde, Çin birliklerinin askeri eylemlerini sürdürdükleri bildiriliyor. 

Bangkok'taki askeri kaynaklar Çin'in üç Vietnam eyaletine tamamen hakim olduğunu belirtti, Aynı kaynaklar Vietnam birliklerinin ihtar harekatına karşı direnmek için çaba gösterdiğini haber verdi. 

Bu arada Vietnam birliklerinin Çin toprakları işinde bazı saldırı harekatları düzenledikleri öğrenildi. Hanoi radyosunun verdiği haberde, Çin'in Ningming bölgesinde bir grup Vietnamlı askerin yerli halka saldırdığı belirtildi. Yeni Çin haberler ajansı, önemli bir hava üssü bulunan bu bölgede Vietnam birliklerinin saldırılar düzenlediğini acıkladı. 


BREJNEV VE 

KOSİGİN'İN 

TEHDİTLERİ 
Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev ve Başbakan Aleksi Kosigin, Çin'in ihtar ha- 


rekatını derhal durdurması-* gerektiğini öne sürdüler. 

Moskova'da yapılan 


bir açıkhava seçim toplantısında konuşan Brejnev, Çin'in Vietnam'daki askerlerini çekmemesi halinde, Hanoi ile Moskova arasında imzalanan anlaşmadan doğan yüküm- * lülüklerin yerine getirileceği görüşünü tekrarladı. 

Öte yandan Başbakan Kosigin yine Moskova'da yaptığı bir konuşmada, Çin hükümetinin yanı sıra ABD'yi ve Batılı ülkeleri kınadı. = 

Vietnam ile Sovyetler Birliği'nin 1978'in Kasım ayında imzaladıkları anlaşmanın gereklerinin yerine getireleceğini tekrarlayan Kosigin , Batılı ülkelerin tutumu Yüzünden, Çin'in "daha cüretkar" davrandığını söyledi. 

Çin ihtar harekatının giderek Laos'u da etkilemesinden kuşku duydu- 


ğunu bildiren Sovyetler Birliği Başbakanı 'Emperyalist güçlerin silahlanma yarışını sürdürmeleri karşısında, Sovyetler Birliği'nin de savunma potansiyelini artıracağını" belirtti. 

Kosigin, konuşması- nın son bölümünde Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde de hiç bir gelişme kaydedilmediğini söyledi 


Sovyetler Birliği yanlısı olarak tanınan Batılı bazı gözlemciler, Moskova yetkililerinin "Vietnam'la imzaladığımız anlaşmaya uyacağız " şeklindeki açıklamalarına büyük önem verirken, bir çok siyasal çevre, Moskova'nın bu açıklamalarının bir blöf olduğunu kaydediyor, İhtar harekatının başından beri her gün, "Anlaşmanın gereklerini yerine getireceğiz" diyen Kremlin yönetiminin aslında eli kolu bağlı olduğunu belirten bu çevreler, bir Üçüncü Dünya savaşımınn Güney Doğu Asya'da çıkmasının mümkün olmadığını söylüyorlar, 

GÜVENLİK KONSEYİ ÇIKMAZA GİRDİ 
BM Güvenlik Konseyi 

Güney Doğu Asya'da barışın sağlanması için başlattığı tartışmaları yarıda bırakmak zorunda kaldı. 
Hazırlanan dört karar tasarısının Sovyetler Birliği tarafından veto edileceği kuşkusu ile Güvenlik Konseyine sunulamaması üzerine Konsey konu ile ilgili görüşmeleri askıya aldı. 

BLUMENTHAL'İN 

TEMASLARI 

Resmi bir ziyaret için 

Pekin'de bulunan ABD 


Maliye bakanı Michael Blumenthal, ABD'nin Çin'e en fazla kayrılan üke statüsünü vermesi 


için çaba sarfedeceğini açıkladı. 


Çin ile yapılan uzun vadeli ticaret anlaşması. 
nin bir kısmı olarak ele alınan en fazla kayrılan ülke statüsü sorunu Blumenthal tarafından ABD Kongresine önerilecek. 


Bulutoğlu: “KİT'lerin... 
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lere satılacağını söyledi Bakan Bulutoğlu bu konuya ilişkin kararname- nin Bakanlar Kurulundan çıkarılması için çalışıldığını da belirtti. 

Kenan Bulutoğlu, bugüne kadar işçi dövizleri 


katkasıyla 250 fabrika kurulması için girişimlerde bulunulduğunu 


söyledi. Şimdiye kadar bu girişimlerden 184'ünün gerçekleştiğini, 66' sının da üretime geçtiğini bildirdi. 

İşletmeler Bakanı, O: ta Doğu ülkelerinde ve Avust.ulya'da yaklaşık 30'ar bin Türk işçisinin olduğunu, bunların tasarruflarıyla bulundukları yerlerde yatırım yapılacağını öne Sürdü. 
Avustralya'da Halk Bankası'nın bu amaçla şube açacağını sözlerine ekleyen Bulutoğlu, Afri- 


Ka ve Orta Doğu'da bulunan işçilerimizin yılı 
lik. tasarruflarının 100 
milyon doların üzerinde olduğunu savundu. 
Kenan Bulutoğlu, DPT'nin Sümerbank'ın ortağı bulunduğu özel şirketlerden sadece bir tanesinin hisse senetleri- nin satılmasına izin ver- 


diğini açıkladı. Bulutoğlu, "DPT'nin bu kararını değiştirmesi için 


yeniden başvuracağız ve Sümerbank'ın özel kesimindeki hisse senetleri- nin yurt dışındak" işcilerimize döviz karşılığı satılmasını sağlayacağız" dedi. i İşletmeler Bakani Kenan Bulutoğlu beraberindeki bir heyetle bugün Bengladeş'e: gidiyor. Heyet Türkiye ile Bengladeş arasındaki ticari iliş«ileri geliştirmek için görüşmelerde bulunacak. 


Şahpur... 
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netim makamları ihbar üzerine olayın soruşturması için Erzurum Valiliğine ve Emniyet Müdürüne emir verdi. 
Devrik İran Başbakanı Şahpur Bahtiyar'ın yabancı plakalı bir oto ile 


Iğdır'dan Erzurum istikametinde ayrıldıkları, güvenilir kaynaklardan 


öğrenildi. Şahpur Bahtiyar'ın içinde olduğu otonun aranarak bulunması, şeklindeki emirle, Erzurum emniyet görevlileri ve MİT mensupları alarma geçirildi. 


Bir süre sonra otonun bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilme- den, haberin doğru olmadığı açıklandı. 


Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Gökdemir konuya ilişkin olarak, "Sıkıyönetim makamlarınca böyle bir haber verilmişse de soruşturma sonucunda bir şey elde edemedik" dedi. 

Erzurum Valisi Zihni Akın ise haberin doğruluğunu belirtmekle beraber, bir bulgu elde edilemediğini söyledi. 


Dolar, ... 
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Şimdi de gümrükte bekleyen mallar Türkiye' de yabancı para karşılığı satılacak. Bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla konuyla 


ilgili sanayicilerin beklentilerine göre bu kez dolar karaborsada 60 liraya doğru hızla tırmanacak. 

Dövizle satış uygulaması Türkiye ekönomisini devalüasyona zorlamaktan başka bir işe yaramıyor. Zira yurtdışından döviz çekmek yerine, yurtiçinde artık iyice yerleşen ve adına "Sirkeci Merkez Bankası" denilen döviz karaborsasının kâriarıni artırıyor. 

Şu anda doların resmi ve karaborsa fiyatları arasındaki fark yüzde 50' ye yaklaşıyor. Dövizle satış uygulaması yaygınlaştırılırsa bu oran daha da yükselecek 

Hükümet, bir taraftan 
7 Martta başlayacak olan 
İMF görüşmelerinde taze parayı almadan devalüasyon yapmayacağını ilan etmeye hazırlanırken, diğer yandan ülke içinde okonomiyi devalüasyona zorlayacak hatalı uygulamaları birbiri ardına diziyor. 


YURT DIŞI BÜROLAR! 
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Yunanistanlı gazeteciler AP Genel Başkanını ziyaret ettiler 


HABER MERKEZİ 
AP Genel Başkanı Süleyman Demirel dün saat 17.00'de Parti Genel Merkezinde bir süredir ülkemizde bulunan Yunanlı gazetecileri kabul etti ve gazetecilerle: bir süre görüstü 


Bu görüşme sırasında Kontenjen Senatörü Metin Toker, Tercüman gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak , Dışişleri eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Genel Başkan Yardımcılarından Barlas Kuntay ile Necmettin Cevheri ve Genel Sekreter Nuri Bayar'da hazır bulundular 

Görüşme başlamadan önce bir konuşma yapan Demirel "burada dostluk bulacaksınız, burada sicak ve samimi bir atmos- 


fer bulacaksınız, Bu ziyarette sizinle beraber gelmek için benden aylarca önce randevu almış olan değerli Türk . gazetecisi merhum Abdi İpekçi'nin bulunamamasından üzgünum. 

Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyetince, Türk ve Yunanlı gazetecilere (o gönderilen mesajda "kamuoyunu oluşturan basının değerli temsilcilerinin An kara toplantısının Türk ve Yunan halklarına olduğu kadar Kıbrıs ve bölge barışıma da ciddi katkılar- da bulunabileceği ve iki toplumun anavatanları arasında sağlanacak anlayiş ve işbirliğinin Kıbrıs" taki ortama da olumlu etkiler yapabileceği kuşkusuzdur" dendi. 


Ziya ül-Hak, “Butto”nun affedilmesi için, hiç bir neden yok” dedi 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 

Pakistan Askeri yönetiminin başkanı Ziya Ül-Hak, hakkında idam cezası verilen eski Başbakan Zülfikar Ali Butto' yu affetmesi için hiç bir neden bulunmadığını söyledi. 

Ziya Ül-Hak,Lahor'da düzenlediği basın toplantısında, Butto hakkında Yüksek Mahkemece alınan kararın politik bir yönü bulunmadığını ve davanın bir adi suç davası olduğunu ileri sürerek, konuyu siyasi mücadele aracı yapanlara şiddetle 


çattı, 
Zülfikar Ali Butto,bir siyasi muhalefetini öl- 


dürtmek amacıyla suikast düzenlediği ve muhalifi- nin babasını öldürttüğü gerekçesiyle Yüksek Mahkemede yapılan yarglama sonucu idama mahkum edilmiş ve bu cezaya yapılan itiraz da reddedilmişti. 

Pakistan Yüksek Mahkemesi halen, Butto' nun avukatlarının ölüm ceza sına yaptıkları ikinci iti razı görüşüyor. 


Siyasi gözlemciler mahkemenin alacağı kararı odeğişlirmeyeceğini açıklayan askeri yönetimin Maşkanı Ziya Ül-Hak'ın önceki gün yapuğı konuşmayla Butto hakkında af yetkisini kullanmayacağı izlenimini verdiğini belirtiyorlar. 

PAKİJSTAN'A GİTTİ 

ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Carren Christopher, Zülfikar Ali Butto'ya verilen idam cezası nın hgifletilmesi ve hayatını bağışlanmasını istemek" amacıyla evvelki gün Pakistan'a gitti. 

ABD Dışişleri Bakanı Christopher Pakistan Sı kıyönetim Komutanı General Ziya Ül-Hak'la görüştü. 

Pakistan'a ayak baslı: ğında havaalanında gazetecilere demeç veren ABD Dışişleri Bakan yardımcısı "görüşmelerden umutluyum, buradaki temaslarımda bökesel sorunları, ikili ilişkiler ve dünya sorunlarını ele alacağım"' demişti. 

ABD Dışişleri Bakanı" nın ziyareti bugün sona eriyor, öğ 

er a e R 


(Baştarafı 1. Sayfada) Ekonomik Durum" konulu seminerin açış konuşmasında Şöyle dedi: 

"Bugün 200 milyar lirayı bulan KİT'lere bir taraftan yüzde 73'e varan vergi yükünü taşıyan kesimler yanında, diğer taraftan gerekli vergiyi ödemeyen kesimlere 40 yaşlarında emekli olan insanları dünyada başka bir benzeri olmayan kıdem tazminatı uygulaması ancak yüzde 40 kapasiteyle çalışabilen sanayi hergün 2,3 saat kesilen yetersiz elektriği ihracatı ancak petrol ithalatını karşılayabilen dış ticaretiyle ülkemiz hasta bir ülke durumuna gelmiştir", Şimdi günün sadece hatalarını sıralamak yerine onlardan ders alıp, tecrübelerden de yararlanılarak doğru yola gelinmesi gerektiğini savu nan yazar, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İşte Odamızın düzenlediği bu seminerimizde, değerli bilim adamlarımizin, konuşmacıların tartışmaları ve değerli -fikirleriyle ileriye dönük adımlar atacağımıza inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki ülkemiz kendi kaynak ve gücüne dayanarak bu dar boğazdan demokrasiyi koruyarak çıkabilecek tarihi tecrübeye sahiptir." 

Daha sonra Profesör Dr. Feridun Ergin, Prof Dr. Zafer Başak, Kemal Kurdaş ve asistan Dr. 
Mehmet Arda, Türkiye' nin dış ödemeler sorununu tartıştılar, 

ECEVİT'İN MESAJI 

Ankara Sanayi Odası 


Barzani öldü... 


(Baştarafı 1. Sayfada) a gitmeye hazırlanıyordu. 
Uzun yıllar Kürdistan Demokrat Partisinin liderliğini yapan 76 yışın- daki Barzani'nin ölümünü bir KDP sözcüsü açıkladı. 
Akciğer kanserine yakalanan Barzani ömrünün son yıllarını geçirmek üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitmeye hazırlanmakta idi. 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


HOLLANDA 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 31 4761 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
(V.D.) 

Lozan 


tarafından (o düzenlenen toplantıya bir mesaj yönderen Başbakan Bülent Ecevit, hükümetin geçen yıl aldığı önlemlere karşılık ekenominin yapısal sorunları ve dünya ekonomisinde yeni boyutlara ulaşan bunalımlar nedeniyle zorlukların sürdüğünü söyledi. 

1979 mali yılı için hükümetin bir "ekonomiyi güçlendirme programı" hazırladığına değinen Ecevit, programın yakında açıklanıp uygulanmaya başlanacağını ifade etti. 

Ecevit, hazırlanan programın ülkenin olanaklarını daha verimli düzeyde değerlendireceğini savunarak, özel girişimin gelişmeye katkılarının artması için gerekli koşulların da sağlanması- nın öngörüldüğünü belirtti 

“TÜRK EKONOMİSİ 

İFLAS ETMEDİ' 

Prof, Ergin paranın kıymetini oayarlamadan önce enflasyonu durdurmak gerektiğini belirtti. 
Prof. Dr. Zafer Başak ise ekonominin iflasının Sözkonusu olmadığını söyledi ve "iflas etmiş olan, bugüne kadar izlenen ekonomi, mali ve dış ticaret politikalarıdır" dedi. Prof Başak soru- nun çözümü için ekonomik yapıda ciddi değişiklikler yapılması gerektigini belirtti, Başak aramallar ve temel malların üretimine ağırlık verilmesini ve ihracaat için yeni pazarlar bulunması gerektiğini söyledi. Zafer Başak, bugünkü şartlarda yapılacak bir devalüasyonun yarar sağlamayacagını da sözlerine ekledi. 

Daha sonra söz alan Kemal Kurdaş, 1950'den buyana tüm iktidarlarca enflasyonist bir politika izlendiğini belirtti. Kurdaş,1978 yılının ciddi bir ekonomik-politik dönüş için fırsat olduğunu ancak bunun değerlendiril- 


mediğini de sözlerine ekledi. 
Kurdaş Türkiye'ye 


yardım etmek için ekonomide istikrar isteyen İMF'nin önerdiği tedbirlere karşı takınılan tutumun mantıksız olduğunu da ileri sürdü. 


ABONE UCRETLERİ 


Yurt İçi 
90 TL 11 Aylık) 
270TL. (3 Aylık) 540TL. (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) 


cekti. 


mak bile yeterlidir. 


işte bu yüzdendir. 


alacağız. 


nemli etken budur. 


tedir. 


alınmasıdır. 


mesele budur. 


devam ediyoruz. 


Kapı gene açık 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“Sıkıyönetim komutanlıklarının çok yumuşak bir tutum izledikleri ve henüz anarşinin kökenine inemedikleri iddiasını ileri sürenlerin amacı, bu komutanlıkları gayri kanuni yollara sürerek, sanık ve hükümlülere işkence yapmayı, zamanlı zamansız aramalarla vatandaşı huzursuz etmeyi telkin ise, aldanmaktadırlar. Sıkıyönetim ilanının, kanunların bir kenara itilerek keyfi ve zulme dayalı bir yönetimin sürdürülmesi olduğunu herhalde hiç kimse iddia edemez." 

İki ay önce sıkıyönetim ilan edildiği zaman "solcu" olduğunu söyleyen kırkdokuz grup, hep bir ağızdan ufukta 12 Mart'ın görüldüğünü söylediler, Bunlara göre, sıkıyönetim ilan edilmekle MHP'nin istediği olmuştu ve uygulanacak sıkıyönetime Türkeşlerin siyaseti yön vere- 


Bu görüşler iki ay içinde iflas etmiştir. Apaçık ortadadır ki, bugünkü sıkıyönetime yön veren siyaset, 12 Mart'ın siyaseti değildir. Başka bir deyişle, bugünkü sıkıyönetim, MHP'nin istediği sıkıyönetimden farklıdır. Bunu anlamak için akşamları TRT haber bültenlerini dinlemek, gazeteleri okumak ve MHP'nin tutumuna bak- 


12 Mart döneminde ne sıkıyönetim mahkemelerinin sanık sandalyelerinde, ne de askeri hapisanelerin koğuşlarında ülkücü komandolara rastlanmazdı. Bugün ise manzara epeyi farklıdır. 
Birçok cinayet aydınlanmakta ve cinayetlerin arkasındaki esas elebaşıların üzerine yürünmesi eğilimi güçlenmektedir. Sıkıyönetimi, karanlık- ta ıslık çalarcasına "merhaba asker" diye karşılayan MHP'nin, bugün hayli telaş içinde olması, 


Bütün bunlara rağmen, hükümetin anarşinin kaynağı konusunda berrak bir tahlili ve doğru siyasetleri yoktur. CHP hükümeti, denge siyasetini hâlâ terketmiş değildir. Halkın özgürlükleri ile halkı hedef alan terör ve anarşi arasına kesin bir sınır henüz çekilmemiştir. Bir tek "yasak yayın" kavramı dahi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve demokratik özgürlüklere aykırı uygulamaların varlığını göstermektedir. 
Bunun hukuki tartışmasını başka bir yazıda ele 


Denge siyaseti, yalnız özgürlükler konusunda ortaya çıkmıyor, Hükümetin, anarşinin en tehlikeli kaynağı olan Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetlerini görmezden gelmesi de, son derece kaygı vericidir. Bu tutumu güven vermemektedir. İç savaş kışkırtıcılarına ve Türkiye'nin düşmanlarına karşı en geniş birliğin gerçekleşmesini ve anarşiyle baş edilmesini geciktiren en ö- 


Gelişmenin yönü, MHP'nin tecrit olmasıdır. 
Bu açıdan AP içindeki gelişmeler de olumludur. 
Alpaslan Türkeş, "MHP'ye bir suikast hazırlanıyor" derken, aslında kendi suçunu itiraf etmek- 


Abdi İpekçilere, Bedri Karafakıoğlulara, Doğan Özlere, Bedrettin Cömertlere, Necdet Bulutlara, 1 Mayıs alanında toplanan halka, Kahramanmaraşlılara, özet olarak bütün halka suikası hazırlayanlar, eninde sonunda yakayı ele verecek ve cezalarını bulacaklardır. 

Ama bu kadarı ne iç barışı, ne de Türkiye' nin güvenliğini sağlamaya yetmeyecektir. Bir de, Sovyetler Birliği'nin iç savaş siyasetinin uygulayıcısı olan beşinci kolu vardır. Nusaybin mağaralarına 447 roket depolayanlar, "savaş örgütleri" kurarak terör ve cinayetlerin başına geçenler bunlardır. Hükümet, şimdilik onlarla koalisyon yapmaktadır. Ama ülkemizde gelişen eğilim, sahte TKP'ye karşı da kararlı bir tavır 


Gelecekte, ülkemizi daha fazla uğraştıracak 


Biz, iki ay önce denge siyasetinin yön vereceği bir sıkıyönetimin meseleleri çözemeyeceğini belirtmiş, fakat hükümete bu siyaseti değiştirmesi için bir açık kapı bırakmıştık. 

Hükümetin siyasetinde köklü bir değişiklik yoktur. Bununla beraber kapıyı açık tutmaya 


İyimserliğimizi koruyoruz. Çünkü halkımızın birlik, barış ve özgürlük isteğine güveni yoruz. 


Yabancı sermayenin yurda girişi... 
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re, yabancı sermaye tekliflerine, yüzde yüz ihracata yönelik olması kaydıyla, sektör önceliği ve yabancı sermaye payına bakılmaksızın öncelik tanınacak. 


Yabancı sermayenin girişinin kolaylaştırılacağı diğer bir sektör olarak da turizm yatırımları belirlendi. Yönetmelikte, turizm sektöründe, dış turizme yönelik büyük yatak kapasiteli projelerde yabancı sermaye payının yüksekliği dikkate alınmayacak, 


Yabancı sermaye uygulamasında yapılan düzenlemede yabancı girişimcilerin kâr transferi hakkı da garanti edildi. 
Yeni düzenlemede ilkeler başlığı altında yayınlanan bölümde de, yabancı sermayeli firmalarda teknisyen niteliğinde yabancı uyruklu personelin çalışmasına izin verildiği gibi, yabancı sermayenin temsilcisi | niteliğindeki kişiye de gerektiğinde süresiz izin verilebileceğini belirtildi. 


Yurt Dışı 


30 DM (1 Aylık) 
90DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


Belirlenen ilkelere göre, yabancısermayeden, ödemeler dengesine net katkıda bulunması isteniyor. Bu amaçla, döviz gelirlerini artırmak üzere, her yabancı sermaye girişiminden önemli ölçüde bir ihracat gerçekleştirilmesi istenecek. Ayrıca, işletmenin döviz giderlerini azaltmak için, üretimde yerli katkı oranı- nın yüksek olması, ya da giderek o "arttırılmasının bekleneceği açıklandı. 

Bu arada yeni düzenlemede, üretim süreci içerisinde ileri teknolojinin kullanılması ve maliyeti- nin düşük olması içir büyük kapasite kullanılması koşulu getirildi. 

Yabancı sermaye uygulamasına getirilen ek yönetmeliğe göre de yabancı sermayeli yatırım başvuruları en fazla 4 ay içinde cevaplaracak. 

Alınan bu kararla Bath ülkelerin "acil yardım" için ileri sürdüğü, devalüasyon, KİT zamları ve yabancı sermayeye kolaylık tanınması gibi şartlardan biri kabul edilmiş oluyor. 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar 
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DENİZ İNSANLARI... 
DERT KERVANLARI... 


BERKİYAR BAYKAN 


Mavi deniz, yeşil orman, boz toprak... 

Doğa örtüsünün tüm renkleri öbek öbek, yol boyunca sergilenmekte... 
Sağa sola, aşağıya yukarıya, yılankavi zikzaklar çizen yol, denizin hırçın dalgalarına vermiş kara bağrını. 


Sinop Burnu'dur bu... 
Yüzyıllar boyunca, zalimlere, korsanlara, soygunculara yataklık etmiş... 


Şimdilerde sakin, suskundur buraları, Şimdilerde sabırlı... Sevecen, güzel ve candan insanlar dolaşır sokaklarında Sinop'un. Kısıtlı toprak, hırçın deniz ve hayatlarıni kuşatan ekmek kavgası bir başka canlı kılmış onları, bir başka yorgun etmiş. Deniz insanlarıdır onlar; dert kervanları! 


Balık mevsimi şimdi Sinop ilinde. Dert mevsimi... Nabzı bile bir başka atar insanoğlunun burada şimdi. Liman çevresinde, çarşı kahvelerinde dertlerini ve umutlarını büyütür yüreklerinde insanlar... 
Balık taşıyan kamyonların gürültüsü böler uykuları, Kahırlı öksürük sesleriyle bölünür geceler, Ve tutmaz gözlerini uyku balık emekçilerinin, dert insanlarının... 


Gür, kıvırcık saçları ü zerine yün papaklar gi yen, meşin gocuklu, las tik çizmeli deniz adamları arasında, Halit Reis'i arayıp buldum. Önceler den tanırdım onu, Aynı tepsiden yemek yemiş, aynı demlikten çay içmiş, aynı sularda ağ çekmiştik birlikte... Yürekli, içtenlikli insandır Halit Reis. Kafa yorar, hak sorar emekçilerden yana Çıkış, kurtuluş yolu arar boyuna, deniz insanları için.. 

El sıkıştık, hatır sorduk;söz açtık ortak dertler üstüne, Ve açtı bize dert kutusunun kapağını Halit Reis 


”— Nereden başlamalı bilmem... Balığı koca denizin ölüm tuzağı suların dan çıkaran, kirk yıl ça lışsa da sofrasında yeme ği zor bulan insanlarla; balığı satın almaya gücü yetmeyen insanlarımızın dertleri.hep aynı .. Aracılar, avantacılar, para ba baları ve de bütün bir avuç adamın döndürdüğü sömürü çarkı!... 


Balık mevsimi şimdi Sinopilinde...dert mevsimi... 
nabzı bile bir başka atar insanoğlunun burada şimdi... 


Sen, balığı halka ulaştıracak pazarlama yatırımlarına bir kuruş kredi verme, ama o balığı bir sürü masrafla tavuğa yedir 


Halkın derdi balığı ucuza yemek... 
Deniz emekçilerinin derdi, alınterinin karşılığını almak... 


Trolcü kıyıda ağ çekiyorsa, aç kalmayayım diye yapıyordur 


Ağlar çekilir sulardan. Ağlar dolusunca balık çıkarılır. Halk doyuncana balık yiyemez. Balıkçıların yüzü yoksulluktan gülmez... Ama yine de umudunu yitirmez onlar; içlerinden gülmek gelir boyuna. 


Halkın derdi, 
... RI bizim derdimiz 

"Halkın derdi, balığı ucuza yemek... Deniz emekçilerinin derdi, alınterinin karşılığını almak... 

"Denizden, hayatımız pahasına çıkardığımız balıklar, ilkin "'manav"' de nilen aracılardan sömürü ağına düşer. Manavlar, haldeki okomisyonculara devreder. Onlar da, ihale usulü ile, perakendecilere satar balıkları... İşte halk, bunce elden, bunca 'avanta'dan sonra yiyebi lir, deniz insanlarının alinteri olan balığı!... 

"Manavlar, parayı komisyoncudan alıp balık 


qiya verirler o yalnızca Yaptıkları, bütün iş bu dur. Bir de balıkların 


yüklenmesine, taşınmasına gözcülük ederler. O kadar! Komisyoncuların sömürü tezgahı ise, haldeki dükkanlardan ibarettir Başkaca hünerleri yoktur. O dükkanlarda oturur, ihaleleri izlerler... Perakendeciler ise, yarı emekçi insanlardır." 

— öyleyse asıl dert, manav ve komisyoncu- 


da... 

"— öyle, bunlar biz den alırken ne para verirler ne fiyat. Parayı, mevsime hazırlanırken avans diye verirler. Takım ve ağ bakımı, denizci avansı ve mazot, bu parayla gideri - lir. Bu para ile bağlarlar bizi. Artık, borcu öde mek için balığı onlara veririz. Derler ki; "Şu ka dar balığın satıldı, şu kadar komisyon ve masraf düşüldü, şu da senin!.." 
Hep de böyle olmaz hani; kimi satılmadı dökük kimi kamyon devrildi? kimi çok geldi ucuz gitti olur. Ve de hep biz ziyan ederiz, onlar kâr!" 

— Elinize geçen parayı nasıl dağıtırsınız? 

“"— Bize komisyoncu dan gelen paranın tamam cebimize girmez. Yiyecek kumanyasına, bakkala, yırtılan, denizde kalan ağ bakımı için malzemecjye, arızada ustaya, avansla doldurulan depodan son rası için mazotcuyada ù demede bulunulur. Bun lar çıktıktan sonra, eli mizde kalan parayı pay e deriz. Kalan paranın da yarısı takım sahibine gi der, yarısını denizciye paylarız. Takım sahibi 


Reise pay verir. Denizciler gördükleri işe, tecrübeye göre değişik miktarlarda parayı pay ederler. 
Kimine az, kimine çok! 
Ama, az düşen de aç, çok düşen de!... Çok deyişimiz, sözün gelişi iş- 


ba 
“Ölen ölür, kalan sağlar 
CE . 
bizimdir” 

Halit Reis hem bizle konuşuyor, hem teknede uğraşan balıkçıların çalışmalarını kolluyor. Sigara buyur edip motora geçelim diyor. Çıkıyoruz Reis kamarasına, 

-Bu pay dağıtımını kim yapar takım sahibi mi? 

“— Yok, kendileri yapar. Yani, onları köyden toplayıp gelen Süer (işten anlayan, çalışkan) eleman, palacı yapar," 

— Ne gibi sosyal hakları vardır, yani hayat garantileri? 

“— Ne garantisi!., Hiç bir şey! Takım sahibinin de, denizcinin de garanti si yoktur. Bir kere, para azdır, sigortaya vergiye 


Nice sular görmüştür bu ağlar... Nice balıkları toplayıp taşımıştır yeryüzüne, nasırlı ellerimizle, 


ödenenin boğazdan kısılması gerek. Doyulmaz ki kısıla!,.. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir demişler ya, işte öyle senin anlayacağın. Biri borca boğulur çöker, öbürü karın tokluğuna çalışmıştır ; köyüne bir mendil bile götüremez." 

— Köy diyorsun, denizcinin toprağı var midır? 

“— Hemen hepsi toprakla uğraşır. Az buçuk dededen, babadan kalma toprağı çubuğu vardır. 
Ne bu toprak doyurur, ne deniz. Biraz ondan, biraz öbüründen damlar, böylece yaşanır gider..." 

— Bu pazarlama usulü, halkın ve üreticinin yárarına işler duruma nasıl getirilir dersin? 

“— Bizim derdimizi biz biliriz. Bize sorarlar, öğrenirler, sonra da işi organize ederlerse düzelmeyecek şey değil... Yani devletin yasa değişikli- 


ği gerek. Ben zorunlu kooperatifçiliği düşünüyorum. Yani, avukatın 


baroya kayıtlı olması gibi. Balıkçılık yapacak ki- 


şi kooperatife kayıt olmak zorunda bırakılmalı. Ürettiği balığı da 


bu kooperatife vermeli. 
Ama, bu kooperatifler üretici olanlarla yönetilmeli, Denize çıkmayanın, denizcinin kaderine yara- 


rı olmaz. Biz seçer, bizden seçersek, işler. Şim diki kooperatifler işle 


mez, komisyoncular engeller. Ya avanta yenir, ya ziyan gösterilir ve baıkçıdaondan kaçar komisyoncuya teslim olur. 


"Bizi kim kurtaracak?” 


"Biz yine de mücadele ettik. Mesela, üç takım, ilk el olan manava mal vermiyoruz. Doğrudan, merkezlerdeki (Ankara, İstanbul) komisyoncularına malı kendimiz gön- 


deriyoruz. Böylece manav kârı pay ediliyor. 
Mesela, herkesin kasası 


yüzelli liraya gitti ise, bizim elimize ikiyüz geçer. 
Ama, büyük komisyoncular bize karşıdır. Yeni palazlanan küçük komisyorcu ile iş görüyoruz. 
Büyük kabzımal, manavı destekliyor. 


"Eğer hallerde yer bulsak, satışı da kendimiz yapabiliriz. Ne var ki, hal yerinde bir dük- kan onbir, oniki milyon hava parasına gidiyor, güç yetmez!,.. Et tanzim mağazasında balık satılsin biz verelim dedik. Belediye, 'kabzımalla uğraşamam' deyip razı olmadı. Eh, o kendini kabzımalın şerrinden kurtardı. 
Bizi kim kurtaracak?... 
Bana göre kendimiz. 
Güçlü kooperatifler oluşturursak, biz satarız... 

“Ellerimizi bağlayan kelepçenin biri de kredi ihtiyacı. Borcu olan esir olur!... Bankaya 1 milyon borç ver diyorsun, 3 
milyonluk taşınmaz malin var mı diyor!... Elindeki ağı tekneyi maldan saymaz ille ev olacak tarla olacak. Bizim çoğumuz evi tarlayı satıp tekne almışız, donanıma ihtiyacımız var banka vermez. Avcılık iyi gitmedi sarsıldın mi, bir darbe de bankadan bekle!,. Devletin bankası zor durumda olana kolaylık sağlamaz ise kabzımal keyiften avucunu oğuşturur." 

— Halit Reis, sorunlarınızı öğrehmeğe geldik, dertleri depreştirdik.. 

“Yok yoki Biz dert ile gerdeğe girdik, her gün dert düğünü olur! 
Fakat, alışamadık, boşanmağa çalışırız. Sen de tanık oluyorsun bu davaya.” 

— Peki öyleyse, malzeme konusuna da değinir misin? 

“— Önce motordan başlayalım. Burada Volvo motoru tutulur. Eski- den 105 beygir güçlü motor gelirdi, şimdi 160 
beygir güçlü makinalar geliyor ise de eski gücü yok makinaların. 160 yazıyor, 105'den düşük güçte. Kalite kontrolu yok. Sunta mobilya diye çıkarsa, böyle ufak tefek yanlışlıkla makina niye girmesin!?... 200 beygirlik MAN motoru ile 350 
beygirlik Volvo motoru aynı güçte. Parası da aynı!... Parça dersen ateş pahasına... 


"Ağ meselesi daha karışık. Üç ağ fabrikası var; Maria Kobay, Hikmet Necipoğlu ve Çeşit Mensucat firmaları ağ yaparlar. Kalite burada da a: 


ranmaz, sorulmaz. Ne varsa onu kullanırız. İthal malı ağ da geliyor; fakat 100—110 TL.'lık ağlar çeşitli atraksiyonlarla 600—650 TL'ye satılıyor. 
Mesela ağ yok diyor, balıkçı sıkışınca da karaborsadan istediği fiyata satıyor. Güya kooperatiflere balıkçı istihkakı için ağ gönderilmektedir. Oysa, bu ağlar asıl ihtiyacı olan üreticiye ulaşmaz, çeşitli yollardan karaborsacının deposuna girer. 
Oradan da ateş pahasına biz alırız. 


Bizde ucuz mazot, armatörlere verilir! 

“Radarlar da gelir. 
Bunlara biz radar deriz, aslında dip iskandil makinalardır kullandıklarımız. Derinlik ölçerler. 
Bu ölçüm sırasında hamsi sürüsüne raslanınca kâğı- da çizer. Biz anlarız balık olduğunu. Ancak balık sürüsünün üstünden geçersek gösterir balığı, beş metre yanında bulunan balık sürüsünü anlayamazsın, Oysa ki, avcılık için çevreyi de gösterebilen gerçek radarlar vardır. 
Maddi imkansızlık bunları almamıza el vermez. 
Sürünün üstünden geçinceye kadar dolaşır dururuz, Gece avlandığımız- dan, balığın suda yaptığı yakamozdan onu bulmağa çalışırız. Tabii uzun ve boşa gezer ve mazot yakarız, para öderiz. Mazot ise ilaç oldu. Diğer ülkelerde balıkçıya ucuz mazot verilir. Bizde ise armatöre verilir. Halkı doyuran üretici biz pahalı alırız; armatörler ise milyarlık adamlar, sömürürler, ucuza alırlar. Biliyorsunuz, Türkiye'nin hayvancılık için suni yeme ihtiyacı var. Buna ise, balik unu gereklidir, iyi güzel!... Devlet bunu teşvik edelim demiş, kredi musluklarını açmış, yirmiye yakın balık unu tesisi kuruluvermiş Karadeniz'de. 
Bunlar, yenilebilecek taze taze balıktan balık unu yapıp yem fabrikalarına satarlar. Yapılan yem tavuğa yedirilir. Bu akıllı işi midir? Sen, balığı halka ulaştıracak pazarlama yatırımlarına bir kuruş kredi verme, ama o balığı bir sürü masrafla tavuğa 


A 


eli 


Halk üretir, halk tüketir bu balıkları. Arada, üretenlerle tüketenlerin sırtın- dan geçinenler kimlerdir? 


yedir. Undan sonra da yiyemeyeceğimiz fiyattan tayuk sat bize... 


Trol zararlı mıdır? 


"Dönelim eski sözümüze; tekneleri ağaçtan yapıyoruz. 40-50 bin lira yılda boya masrafı olur, sacdan pahalıya gelir. Oysa ki, sacdan yapsak uzun vadeli dayanıklı olur ama, güç yetmez. 

“25-30 metrelik bir sac tekneye 60-70 ton demir gider. Var sen hesap et maliyetini... Ucuz ve sağlam sac için devlet elini uzatmalı. Fiberglas en iyisi olduğu halde önemsenmez, Boya masrafı yoktur, yazın kıyıya çekim istemez, kurt ye: mez. Ama, devlet arka çıkmaz ise, biz de birleşemezsek en ilkel, en masraflı işi yapmak zorunda kalırız." 


Daha uzun konuşul- sa pekçok meseleyi açacaktı Halit Reis. Yazık ki denize ava çıkacak; hazırlığı bitti, ayrılma zamanı geldi... 


—Rastgele! diyoruz. 


"— Sağol, diyor, uğraşınızda başarılar." 

Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz, Sinop'u Anadolu'ya bağlayan tek yol bu. Yarım saat sonra küçük şirin Gerze'ye geliyoruz. Geçirdiği büyük bir yangın sonucu tamamen yanıp yeniden onarlmış, tertemiz bir ilçe. 
Sessiz, sakin. İnsanların, gizli, meraklı bakışları ile izleniyorsunuz. Düşmar:- ca değil, içtenlikle süzerler; sorarsan, içtenlikle yardıma koşarlar, 

Trol konusunu konuşmak için trol takımı sahibi Erdal Batmaz'ı liman kahvehanesinde bulduk. 
Oturduk bir masaya. Birkaç genç çevremizi sardı Çay içip sohbet ediyoruz. Sigara paketleri masa üzerinde, isteyen yakıyor. 

— Erdal Reis, trol konusunda çok şey söyleniyor. Yazılanlar da oldu. 
Ne dersin, trol zararlı ise 


bunu yapıyorsu- 
Bize açıklar mısı- 


neden nuz? 
nız? 

Karadenizliden çok doğulu insanını anımsatıyor. Kısa boylu esmer. 
Siyah gözleri ışıl ışıl. Sorumuzu ince, alaycı bir gülümseme ile cevaplama- ya başladı: 

“— Trol zararlı değildir! Ve de ileri bir avcılık şeklidir. Bütün dünyada modern araçlarla geliştirilmiş teknelerle trol yapılır. Bizdeki gibi şikayetler de olmaz. Küçük balıkçı yani amatör ve yoksul balıkçı ile büyük balıkçı yani takım sahibi, meslekten balıkçı çekişmesi vardır, Bundan yarar umanlar ile güya yoksuldan yana olan efendilerin yanlış ve abartılmış söylentileri yaygınlaştırmalarından kaynaklanır bu düşünce. 

“Küçük balıkçı yumurtlamaya yalıya gelen balığı sığ sularda avlayabilir. Açığa çıkamaz, teknesi küçüktür. Derin suya ağı inmez. Birkaç usulde avlanırlar ama, asıl balıgın bindebirini alamazlar. 
Dededen kalma usulle avcılık bu devirde savunulamaz. Eğer onların yoksulluğu gedirilsin diye uğraşılacaksa, birleştirilip büyük modern tekneler yapmaları sağlansın. 
İmkan verilsin, kurtulurlar. Sonra onların yüzde doksanı başka işlerde çalışıyor; çoğu memur yahut küçük esnaftır. İşleri balıkçılık değil, yan iş tutuyorlar. Biz onlara karşı değiliz ama, durum bu. 


Trolcu, aç kalmamak için.. 


“Avlanma usulü olarak trola gelirsek; avlanma şeklinde zararlılık yoktur. Yeter ki, şartlara uyulsun, Trolü üç mil açıkta yapmak serbesttir. 
Serbest olması da zorunludur. Çünkü o derinlik- te (şimdi seksen kulaç derin sularda avlanıyorum) bol miktarda mezgit, barbun, kalkan bulunur. Bu balıklar troldan başka türlü avlanamaz. 
Avlanmazsa binlerce ton 


balık yaşama sürecini bitirip ölür gider. Yoksa kıyıya gelip hadi beni avlayın demez!... 

"Eğer trol ağının delikleri uygun büyüklükte ise, mevsim yasaklarına uyuluyor ise, trol yarar getirir. Büyük bir besin kaynağı su yüzüne çıkarılır halka sunulur, Trolcu kıyıda ağ çekiyorsa aç kalmayayım diye yapıyordur. 

“Trol dümdüz satıhta yapılır. Yani, dip yüzeyi sürülmüş tarla gibi düz olursa trol yapılabilir. En ufak bir ilişken (kaya, batık artığı gibi şeylere verilen isim) ağı yırtar. 
Balık ise genellikle ilişker diplerine ve kıyı kayalıkları arasına yuvalanır,, Yumurtasını ise kuma değil suya bırakır. Bu nedenle trol ne yuvayı dağıtır, ne de yumurtayı parçalar. Ama, ne yapar? 
Dipte gürültü yaptığı, suyu bulandırdığı için balığı ürkütür, yer değiştirmesine neden olabilir. 
Balığın yok olmasına ve topluca ölmesine fabrika artıkları, deterjanlı sular ve gemilerin yanmış yağ ve mazotları sebep olur. 
Taşıma gemilerinin gürültüleri trollerinkinden çok fazla hale geldi. Sadece trol yapılan belli bölgelerde değil, her yerde balık azalması görülüyor. 
Zamansız avlanmayı kesin olarak engellesinler, ağların gözlerini iyi kontrol etsinler, hileli ağ çekmeyi eğiterek kaldırsınlar, trol o zaman halkımızın beslenmesine büyük katkıda bulunur.” 


*** 


Sonra oradan da ayrı- 


lıyoruz. Deniz insanlarının dertleri dinlemekle tükenmiyor. Belki on, 


belki yirmi yıl, belki de bir ömür boyu dinlense, yine bitmeyecek... Ayrılıyoruz oradan, yaşamları- ile, dertleri ile, kavgaları ile Başbaşa bırakarak insanlarımızı... o Kuşkusuz ki daha çok karşılaşacak, daha çok dinleyeceğiz yürekten gelen sesleri, ta ki, bu düzen bir gün na" sırlı ellerimizle değiştirilinceye dek... 


Hayatlarını su üstüne, balık üstüne kurmuştur bu insanlar... Tonlarca balık çıkarırlar sudan: ama bir türlü mutluluk takılmaz ağlarına. 


